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Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura '‘De Hoeksteen’

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
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Van de redactie

Seizoenen

De kleuren werden oranjebruin en de bospaden
begonnen weer vol te raken met kleurend afgevallen
2: blad. Herfst! Genoten hebben we van de
<2="""*" wandelingen in de duinen van Schoorl, rond de
grote plas van Geestmerambacht, de pittoreske straatjes van de plaatsen
langs het IJsselmeer en de bosrijke Achterhoek. Ondanks het prachtige
weer dat wij die weken in Nederland doorbrachten, realiseerden wij ons de
wisseling van de seizoenen. Ook in de kerk wisselen de seizoenen:
Startzondag in september, op weg naar Advent en Kerst, daarna Pasen,
Pinksteren. Maar ook Oud en Nieuw is een avond om bij stil te staan.
Thuis lazen wij op Oudejaarsavond Psalm 90, een verloren gegane
traditie. Maar toch “Vervul ons in de morgen van Uw liefde, laat ons
van blijdschap juichen, al onze dagen.” (Psalm 90:14) Toch maar eens
gaan lezen.
Ik wens u gezegende kersdagen en een voorspoedig 2026.
Jaap Bakker.

Verlangen

Shalom
Vrede
Dit eens zo gave woord
waarvan de letters
zijn gaan dolen
losgeslagen
absurd verwrongen tot
oorlog afgunst
macht en haat
hun echo duurt zo lang

wanneer
wanneer
zullen zij zich helen
zich hergroeperen
en weer worden
het eens zo gave woord
Shalom
onuitroeibaar
dit verlangen
Jaap Bakker _ Oeke Kruythof
redactie SN .
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% (4 Van de kerkenraad

-‘o

Meditatie van de interim-voorzitter
Advent “Uitzien naar het Licht”

De Advent begint op de zondag 30 november, een tijd van stil worden en
verwachting. Uitzien naar het 'Licht’, want we gedenken de geboorte van
Jezus Christus.

Het woord 'Advent’' is afgeleid van het Latijn: Adventus (=komst, er aan
komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God
komt naar ons toe. Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is dat
de adventstijd ons ook wil richten op de nog te verwachten komst van
Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel
geweest van de adventsverkondiging. Daar mogen we naar uitzien,
verlangen en verwachten, vertrouwen in de woorden die Jezus sprak:

‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben’ (Joh 8:12)

Tegenwoordig wordt in praktisch alle kerken advent gevierd en staat
eerder in het teken van de vreugdevolle verwachting van het kerstfeest en
het hoopvol uitzien naar de komst van de Messias.
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Dat mag dan centraal staan in Zijn gemeente, en zich niet laten
meeslepen door de onvrede die er heerst en dat voeding geven door ook
op sociale media haar ongenoegen te uiten? Protesteren, demonstreren?

De kerk is geroepen om een heel ander geluid te laten horen. Moeten wij
niet vol van Jezus zijn? En die Jezus uitdragen en zichtbaar maken juist in
deze donkere tijd?’ Zo kan je ook in deze tijd als kerk/gemeente en
gelovigen zeker het verschil maken. Door te geloven en te getuigen dat
we mogen geloven in een God Die ons draagt en ons allen verenigt en dat
we van Hem zijn en blijven in alles wat ons kan overkomen.

Laten wij juist in deze tijd waar donkere wolken zich dreigen samen
te pakken, de moeilijke tijden met tal van onzekerheden en ons weer
bewust worden om te verwachten en te vertrouwen.

En dan mag ons gebed zijn en blijven: ‘Geef mij olie in mijn lamp, houd
het brandend. Houd het brandend totdat de bruidegom komt.’

Henk van den Born

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 23
september 2025.

Alle kerkenraadsleden zijn aanwezig, hetzij in persoon, hetzij via
WhatsApp.

- Gemeente vergadering.
We besluiten om de gemeentevergadering in 2026 te houden op
10 maart.
Wijziging gemeente-orde
Er is een voorzet gemaakt om de sterk verouderde gemeente-
orde aan te passen.
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We nemen de punten door die gewijzigd of zelfs verwijderd
moeten/kunnen worden. Er zal worden geprobeerd een definitieve
versie samen te stellen, waar we er nog een keer met elkaar als
kerkenraad over zullen praten. Daarna zal hij vooraf aan de
gemeentevergadering van maart 2026 aan de gemeente worden
voorgelegd.

Verder zijn er alleen interne stukken behandeld.

Anneke Nijhof
scriba

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 22
oktober 2025

Alle kerkenraadsleden zijn aanwezig, hetzij in persoon, hetzij via

WhatsApp.

- Wijziging gemeente-orde
De herziene gemeente-orde is door de kerkenraadsleden
doorgenomen en wordt vastgesteld. Het is de bedoeling dat deze
binnenkort als concept naar de gemeenteleden wordt
toegezonden, waarbij men de mogelijkheid krijgt om op- of
aanmerkingen te maken.
Deze moeten binnen veertien dagen schriftelijk bij de scriba
worden ingeleverd. Uiteindelijk zal de definitieve versie tijdens de
gemeentevergadering van 10 maart 2026 worden vastgesteld.
Niet-betalende leden
We hebben op dit moment 74 leden, waarvan er 52 betalen. Ook
dit jaar zal de kerkrentmeester aan het einde van het jaar een
brief sturen aan de niet-betalende leden en hen vragen om
alsnog mee te gaan doen.

- Aanbod Paul van der Laan
Paul van der Laan is gedurende Pasen 2026 in Spanje en is
bereid om weer een invulling te geven aan De Kruisweg in
Benijofar. Ook de Evangeliegemeente in Torrevieja zal daarbij
uitgenodigd worden. De kerkenraad gaat akkoord.
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- De dankdag voor gewas en arbeid zullen we houden op zondag 9
november.
De eeuwigheidszondag is op 23 november. Hoewel er in het
afgelopen jaar geen gemeenteleden zijn overleden, geven we
degenen, die wél iemand verloren hebben, de gelegenheid om een
kaarsje aan te steken.
Op zondag 30 november is het 1¢ Advent.

Anneke Nijhof
scriba

Collecte overzicht september en oktober 2025

Datum Aanwezigen Kerk Diaconie Kosten onvoorzien

7-9-2025
14-9-2025
21-9-2025
28-9-2025

5-10-2025
12-10-2025
19-10-2525
26-10-2025

39
49
40
49

54
52
84
61

€ 89.24
€ 110.06
€ 125.83
€ 158.08

€ 129.89
€ 144.00
€177.62
€127.17

€ 54.46
€ 46.07
€ 80.05
€ 117.10

€ 128.32
€ 123.07
€ 141.58
€ 76,65

€ 25.50
€ 33.40
€ 60.93
€ 75.62

Kerstactie
Voedselbank

€ 94.30
€ 73.03
€ 158.99
€ 109,29

H.A Doelcollecte van 12 oktober is voor de armoede in Spanje/

Voedselbank € 123.07

Kerkrentmeester
Carla van den Born
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Van de diaconie

Beste diaconie van IGGDS,

Hartelijk dank voor de betrokkenheid van uw
gemeente bij het werk van World Vision. Wat mooi
dat uw gemeente kwetsbare kinderen wil

helpen met een gift van € 244,60 Bedankt!

Het is onze missie om de meest kwetsbare kinderen

op deze wereld in staat te stellen uit armoede op te
staan. Wat hun achtergrond ook is, zelfs op de meest gevaarlijke plekken,
zodat zij de vreugde ervaren van een veranderd leven. Uw vertrouwen en
betrokkenheid bij ons werk is een enorme bemoediging om hiermee door
te gaan.

Met een hartelijke groet en zegen voor uw gemeente,

Berlinde Bouw
Relatiemanager kerken, World Vision Nederland

Jan Broere,
diaken

Dankdag 2025: zondag 9 november

Veel wonderen hebt U verricht,

veel goeds voor ons besloten, HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met u!

Wil ik erover spreken, ervan verhalen,

het is te veel om op te sommen.

- Psalm 40:6
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Ik herinner me hoe we tijdens de coronatijd kleine dagelijkse dingen
opeens veel meer gingen waarderen, omdat ze tijdelijk niet mochten. Het
vasthouden van (klein)kinderen, het naar je werk of school gaan, een
verjaardag met vrienden...

Als je ziek bent, kun je ook zo verlangen naar de 'vanzelfsprekende'
dingen van vroeger. Wat zou je graag weer een wandeling willen maken,
je oude energieniveau terug hebben of leven zonder chronische pijn.
Opeens kun je zo dankbaar zijn voor die ene goede dag!

Zegeningen

David realiseert zich dit ook. Hij prijst God om de vele wonderen die Hij
heeft gedaan in zijn leven. Hij kan die zegeningen zelfs niet meer tellen,
het is te veel om op te sommen. En dat te midden van de moeiten en het
verdriet waarmee David te kampen heeft.

Geloof belooft niet dat er geen moeiten en verdriet meer zullen zijn.
Geloof belooft wel dat je met andere ogen leert kijken. Je zegeningen leert
tellen. Dat je dat wat God wél geeft mag leren zien. Dan heb je opeens
tienduizend redenen tot dankbaarheid, zoals Opwekking 733 bezingt.

Marleen van der Louw (overgenomen uit Petrus magazine)

Eeuwigheidszondag 23 november

In veel protestantse kerken wordt de laatste zondag van het kerkelijk jaar
aangeduid als Eeuwigheidszondag, ook wel bekend als Gedachteniszondag
of Zondag Voleinding. Het is de laatste zondag voor het begin van

de adventsperiode, de eerste vier weken van het nieuwe kerkelijke jaar,
voorafgaand aan het kerstfeest.

In veel kerken worden tijdens Eeuwigheidszondag (Latijn: saecula
saeculorum) de gemeenteleden herdacht die in het lopende jaar zijn
overleden. Bijvoorbeeld door een kaars aan te steken of een bloem in een
vaas te plaatsen.



https://historiek.net/protestanten-herkomst-oorsprong-spiers/118306/
https://historiek.net/advent-de-adventsperiode-en-de-adventskalender/160694/
https://historiek.net/latijnse-spreekwoorden-en-uitdrukkingen/72314/
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Het protestantse gebruik om overledenen tijdens de laatste zondag van
het kerkelijk jaar te herdenken, zou in de negentiende eeuw ontstaan zijn
in Duitsland. De Pruisische koning Frederik Willem III bepaalde in 1816
namelijk dat die bewuste zondag een “algemeen christelijk feest ter
herinnering aan de overledenen” moest zijn.



https://historiek.net/geschiedenis-van-duitsland-2/
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Van de predikant

HOE KAN OUDERDOM EEN RIJKE ERVARING ZIJN?

(n.a.v. Psalm 71: 18a:
"Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God (...)".

Je kunt op verschillende manieren ouder worden. Je

kunt bijvoorbeeld altijd blijven drijven op de roem van
vroeger en steeds zeggen: ‘Vroeger, toen ik jong was...” Eigenlijk leef je
dan in het verleden. Je kunt je ook helemaal richten op alles wat je niet
meer kunt. Dan leef je wel in het hier en nu, maar zie je alleen de
nadelen, de moeilijke kanten: ‘Ik vergeet zoveel, mijn spieren zijn stram,
ik word zo doof, ik kan niet meer zelf autorijden, en zo kunnen we het
rijtje nog wel wat langer maken.

VERSCHIL

Wat is een manier om gelukkig ouder te worden? Wat is de sleutel? Er is
een Zwitserse arts geweest, Dr. Tournier, die er een boek over
geschreven heeft: '‘De seizoenen van het leven’. Tournier was niet alleen
arts, maar ook theoloog en psycholoog. Hij schrijft: ‘Echt geluk is altijd
verbonden met een diepe, innerlijke harmonie. Dat betekent dat je je
leeftijd aanvaardt. Als je jongvolwassen bent, accepteer je dat je geen
kind meer bent. Als je ouder wordt, gepensioneerd raakt, accepteer je dat
je bepaalde doelen uit je actieve leven moet gaan loslaten. Voor de één is
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een mooie, rijke
ervaring, voor de ander is het een kwelling. Waar zit ‘m dat verschil in?
Gedeeltelijk komt het door ons karakter. De mensen die altijd klagen als
ze ouder worden, zijn meestal dezelfde mensen die altijd hebben geklaagd
toen ze nog jong en fit waren.” Dat is wat Dr. Tournier schrijft.

Psalm 71 geeft een prachtig voorbeeld van hoe je positief ouder kunt
worden. Wie deze Psalm heeft gedicht, weten we niet, maar duidelijk is
dat hij oud geworden is. Dat blijkt uit vs. 9 en ook 18: "Nu ik oud en grijs
ben, verlaat mij niet, o God (...)".

BITTER
Het is ook duidelijk dat hij bepaald geen gemakkelijk leven achter de rug
heeft. En hij heeft het nog stééds niet gemakkelijk.
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Er zijn vijanden die op zijn leven loeren. Vers 4: 'Mijn God, bevrijd mij uit
de hand van schurken, uit de greep van wrede onderdrukkers.” En dan is
de vraag: Wat doet dat met je? Voortdurend moeilijkheden, zorgen,
problemen, tegenslag. Je kunt daardoor een mens worden, die zich naar
binnen keert, zich afschermt en bitter wordt. Bitter naar de buitenwereld,
bitter naar mensen, bitter naar God. Je kunt in de egelstand gaan, met je
stekels omhoog om jezelf te beschermen tegen nog meer teleurstelling.
Alleen... bitterheid vreet je van binnenuit op.

POSITIEF

Deze psalm laat zien hoe je 60k ouder kunt worden temidden van allerlei
moeite, tegenslag en tegenstand. De lessen uit deze psalm gelden
evengoed vandaag: Als je teleurgesteld bent, misschien wel in je
(klein)kinderen, die het allemaal zo druk hebben, maar niet met u. Of als
je elke keer weer pijnlijk merkt hoe afhankelijk je bent: wachten op
vervoer, wachten in het ziekenhuis, wachten tot iemand tijd heeft om dit
of dat voor je te regelen of te repareren. Niet eenvoudig!

Hoe word je positief ouder te midden van teleurstelling, moeite, zorg,
achteruitgang? Vier dingen:

. Door te bidden. Deze dichter keert zich niet bitter en wrokkig van God
af, maakt Hem geen verwijten, maar zoekt Hem juist op! Het is een lange
psalm en dat is geen toeval. Juist als je ouder wordt kun je steeds dichter
bij God komen. Door tijd te nemen om rustig in de nabijheid van God te

zijn, tijd voor de Bijbel, tijd voor gebed: 'Bij U Heer, schuil ik” (vs.1).
‘Wees de rots waarop ik kan wonen’ (vs. 3). ‘Verlaat mij niet nu mijn
kracht vermindert’ (vs. 9). Het grootste geschenk dat je als oudere kan
geven aan je omgeving, aan je familie, aan de mensen die je ontmoet, is:
dat ze merken dat je met God leeft! Zoek Hem maar op! Je hemelse
Vader laat je niet los, ook al zit alles tegen! Het gebed, de eerste sleutel
voor een werkelijk rijke oude dag.

1.Door God te loven om alles wat Hij gegeven heeft. Als je terugkijkt op
je leven, natuurlijk kan je dan letten op alles wat niet goed ging, op de
zorgen en moeiten. Je kunt terugdenken aan mensen die je hebben
bedrogen, die je hebben vernederd of van alles hebben aangedaan. Maar
wat doet deze psalmdichter? Hij let op wat Gdd allemaal gedaan heeft!
En daar looft Hij Hem om: ‘U bent mijn enige hoop, Heer, mijn God (...),
U wil ik altijd loven (vs. 5 en 6). En dan vs. 7: ‘Voor velen ben ik een
teken, U bent mijn veilige schuilplaats.’
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Oftewel: veel mensen hebben zich erover verbaasd dat ik leef, dat ik al
die moeiten heb doorstaan, maar dat was niet aan mij te danken, nee,
U was mijn toevlucht, mijn schuilplaats.

Als je terugkijkt op je leven, doe dat dan niet in wrok, of in
voortdurend heimwee om alles wat er ooit was en nu niet meer. Wentel
je niet in het verdriet, maar kijk naar wat God heeft gedaan! En loof
Hem om al Zijn daden! Een oudere liet mij een keer een lijstje zien.
‘Kijk,” zei ze, ‘ik heb opgeschreven op welke momenten God ons heeft
geholpen en gered!’

. Hoe kan je positief ouder wordt te midden van teleurstelling, moeite,
zorg, aftakeling? Het derde is: door te hopen op God. De dichter bidt
(1), looft God om alle zegen die God al heeft gegeven (2), én hij hoopt
op God: ‘Ik blijf naar U uitzien, altijd’ (vs. 14).

Als je geen God zou hebben, waar zou je dan nog op kunnen hopen?
Misschien kun je dan alleen nog maar hopen dat je niet te veel zult
lijden, niet zult gaan dementeren, je (klein) kinderen het goed zullen
doen, dat er iets van je werk blijft bestaan in deze wereld. Maar wie
leeft met God heeft een hele wéreld te hopen! Dan weet je: Het wordt
avond in mijn leven, de zon gaat onder over mijn bestaan hier op
aarde, maar ik mag er vast op hopen dat die zon weer zal opgaan, voor
eeuwig!

En als God ons die belofte geeft, zou Hij ons dan nu, in de ouderdom,
loslaten? Hij heeft immers Zijn zoon gegeven, Jezus Christus! Als Hij
het liefste wat Hij had voor ons heeft opgeofferd, zou Hij ons dan alleen
laten als wij het steeds moeilijker krijgen?

. Door Gods liefde door te geven. Vertel het maar, wie Hij voor je is!
Geef het door! Dat is wat deze Psalmdichter doet. ‘Mijn mond verhaalt
van uw gerechtigheid, van uw reddende daden’ (vs. 15). ‘Verlaat mij
niet o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de
macht van uw arm’ (vs.18). Laten we niet denken dat jongeren ons als
ouderen niet serieus nemen, of onbelangrijk vinden. Wel als we altijd
klagen en ontevreden zijn, dan gaan ze niet graag met ons om. Maar
als we laten zien en vertellen wat het betekent om met God te leven,
zullen we merken dat hen dat interesseert.

Psalm 71, een gebed ook voor nu: voor elkaar en voor onszelf: ‘Here
God, verlaat ons niet als we jong zijn, verlaat ons niet als we in de
kracht van ons leven zijn, druk met van alles en nog wat, én verlaat ons
niet als we ouder geworden zijn. Gebruik ons, elke dag van ons leven,
tot we Thuis zijn!

Ds. Jan Brussaard
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Pastoraat

Het wel en wee in de gemeente

Dat was schrikken voor Ria en Jaap van
der Linde toen hun

schoondochter een ernstig ongeluk kreeg.
Wat mag je dan dankbaar zijn dat ze dit mocht overleven. Fijn dat ze
alweer zelf kan ademen, maar het is nog een lange weg te gaan voor
haar. We wensen haar vanuit Spanje heel veel beterschap toe.
Laten we haar meenemen in onze gebeden.
En Jaap, wat een schrik als je hart plotsklaps niet goed meer functioneert.
Wat fijn dat ze een pacemaker bij je konden inbrengen en dat die zijn
werk doet. We wensen je een voorspoedig herstel toe ook voor je pijnlijke
gekneusde ribben. Gods zegen over je en gebed voor spoedig herstel.
We willen jullie ook nog feliciteren met jullie 62 jarig huwelijk.
Wat fijn dat jullie zolang in de huwelijksband verbonden mogen zijn.

Vlak voor dat deze Nieuwsbrief uitkwam hoorden we dat Jan Kwint in het
ziekenhuis heeft gelegen in verband met hoesten en vermoeidheid.
Inmiddels is hij thuis met de nodige medicijnen. Er volgt nog een gesprek.
Ook Jan heeft ons gebed nodig. Zijn gezondheid is heel broos.

Het is mooi dat Ds. Peter den Admirant mag meedoen aan een medisch
onderzoek. Gods nabijheid toegewenst. We wensen u en jullie gezin heel
veel sterkte toe.

Ook voor Irene Coumou vragen wij gebed en een voorspoedig herstel na
verwijdering van haar baarmoeder.

Een zegenvolle groet,
namens het pastoraal team,
Maria Hop
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Verjaardagen

november

4/11 Rosana Correa
?g’m 5/11 Gerry de Vries

8/11 Jannie Verb
VERJAARDA 9511 annie Verburg

Heleen van Dongen

q,\% a7 13/11 Paul van 't Hoff
L el (}*}% 19/11 Hennie Achterberg
Ty S/ 19/11 Filip Ruitenberg

30/11 Leo de Bruijne
December

17/12 Suze van der Lee
18/12 Tim Hop

20/12 Dick Windhoud
21/12 Willem Amels
23/12 Bert Bosveld
28/12 Jan Broere

29/12 Jan Fokker

De kerkenraad wenst alle aankomende jarigen Gods zegen toe voor het
komende jaar.
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Open dag

Laatst was ik weer uitgenodigd om op de ‘Open Dag’ kennis te maken met
een sociale club in deze regio. Deze keer besloot ik om te gaan, mede
omdat een vriendin met mij meeging. De locatie was gezellig. Leuk
restaurant met een open flair. Wij werden begroet door een clubcomité en
hadden na afloop van ons bezoek sterk de indruk dat wij deze sociale club
zeker in ons leven missen. Direct aansluiten? Nee ... eerst een gesprek
met ons tweeén bij een kop koffie.

Besluit: heel leuk, heel gezellig ... maar toch maar geen lid worden!

Wij discuteerden of zo’n open dag misschien iets voor onze kleine
kerkgemeenschap zou zijn: de kerkenraad in vol ornaat, koffie met
zelfgebakken cake op de tafel, leden die bezoekers met folders achterna
zaten, de dominee die verhalen uit de Bijbel voorlas en het bij elkaar
geraapte kerkkoor dat uit volle borst gezellige en vooral bekende liederen
zong. In de pauzes werden door Mercedes wat vlotte kerkdeuntjes
gespeeld.

Nee ... dat was niets voor ons! Wij waren tevreden zoals het nu was en
elke zondag weer staan onze denkbeeldige kerkdeuren wagenwijd open.
Welkom ... altijd ... en van harte.

Met een vriendelijke glimlach van Heide en de Heer.

De mens die zichzelf op een voetstuk zet.

Durf jij nederig te zijn?

Het lijkt tegenwoordig wel een verplichting om jezelf voortdurend op
de borst te slaan en overal trots op te zijn. Trots op je prestaties,
trots op je afkomst, trots op je levensstijl en zelfs trots op wat je
toevallig hebt gekregen, alsof het allemaal je eigen verdienste is.
Voorheen was je blij, dankbaar of verheugd. Vaak vooral blij voor een
ander. Maar dat lijkt voorbij.

De moderne mens paradeert rond, zich spiegelend in zijn eigen

glorie, verslaafd aan erkenning. Is dit slechts een verandering

in onze taal of zit er meer achter? Zijn wij innerlijk veranderd?
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Laten we eerlijk zijn: het is niet alleen maar onschuldig
taalgebruik.

Achter de verschuiving van 'blij voor de ander' naar 'trots op
jezelf' schuilt een diepere, spirituele verschuiving. De mens als
maat van alle dingen. Zelfverwezenlijking als hoogste goed.
Maar wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over? Een vraag die we
niet vaak genoeg stellen.

Het Oude Testament spreekt zich helder uit tegen trots. Trots,
hoogmoed, eigenwaan - hoe je het ook noemt - wordt expliciet
veroordeeld. In Spreuken staat: "Hoogmoed leidt tot
ondergang, trots brengt je ten val" (Spreuken 16:18). Het boek
Prediker spreekt over de zinloosheid van eigenwaan, de
leegheid van een leven dat enkel draait om jezelf. God verzet
zich tegen de hoogmoedigen, keer op keer. De trotse mens
stelt zichzelf centraal, vergeet zijn afhankelijkheid van God en
van anderen en gaat uiteindelijk ten onder aan zijn eigen illusie
van autonomie.

Neem koning Nebukadnezar uit het boek Daniél. Deze machtige
koning keek trots om zich heen naar zijn eigen rijk en
verklaarde zichzelf tot schepper van zijn eigen succes.

Gods oordeel was streng: Nebukadnezar verloor alles, werd
krankzinnig en at gras als een dier, totdat hij inzag dat zijn
macht en gezag geen waarde had. Een stevig staaltje
goddelijke pedagogiek, waar we vandaag misschien niet meer
graag over spreken.

Maar dan het Nieuwe Testament. Jezus draait alle menselijke
waarden radicaal om. Hij zegt niet: "Wees trots op jezelf, geloof
in jezelf. ‘Nee, Jezus zegt juist: "Wie zichzelf verhoogt, zal
vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd
worden" (Lucas 14:11). Paulus benadrukt dit nog sterker in zijn
brieven aan de eerste kerken. Hij roept gelovigen op om
nederig te zijn, elkaar hoger te achten dan zichzelf (Filippenzen
2:3).

Trots en zelfverheffing passen niet bij een leven dat gewijd is
aan Christus, Die Zelf als voorbeeld diende door Zich tot het
uiterste te vernederen aan het kruis.
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Maar hoe moet een christen hierin staan? Welke houding is
gepast in een maatschappij waarin trots de norm lijkt? De
Bijbel wijst ons opnieuw de weg: nederigheid en dankbaarheid
zijn de kernwaarden van een christelijk leven. Een christen mag
en kan niet meegaan in een cultuur van zelfverheerlijking. De
kracht van het christendom ligt juist in het besef van
afhankelijkheid: afhankelijk van God en van elkaar. We zijn
onderdeel van een groter geheel, een gemeenschap waarin we
onze vreugde en ons verdriet delen, zonder onszelf voortdurend
centraal te stellen.

Dat betekent niet dat je jezelf moet wegcijferen of jezelf als
minderwaardig moet beschouwen. Nederigheid betekent niet
zelfverachting, maar een realistisch zelfbeeld. Je mag dankbaar
zijn voor je talenten en prestaties, maar besef altijd van Wie je
die talenten hebt gekregen. In plaats van trots is dankbaarheid
de sleutel. Dankbaarheid erkent dat wat je bezit en bereikt niet
vanzelfsprekend is, maar je gegeven is.

En hierin ligt misschien de echte uitdaging voor christenen
vandaag: durf je anders te zijn in een wereld waarin
zelfverheerlijking en trots tot standaard verheven zijn?

Durf je tegen de stroom in te zwemmen door je geluk en je
prestaties niet aan jezelf toe te schrijven, maar aan God en aan
anderen?

Durf je dankbaar en nederig te zijn, juist wanneer iedereen
zichzelf op een voetstuk zet?

Trots leidt uiteindelijk alleen maar tot eenzaamheid. Want wie
voortdurend zichzelf centraal stelt, staat uiteindelijk ook alleen.
Wie daarentegen dankbaarheid toont en nederig blijft, vindt
verbinding en gemeenschap. De christelijke opdracht vandaag
is duidelijker dan ooit: kies voor nederigheid in een wereld vol
trots, kies voor verbinding boven isolement en kies voor
dankbaarheid boven hoogmoed.

En laten we vooral weer eens gewoon blij zijn voor elkaar.

Overgenomen uit het kerkblad van Denia
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Activiteiten

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 10.30 uur in de
kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden
er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes
behandeld. U bent van harte welkom om mee te
denken en om mee te praten!

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Interim -voorzitter
Henk van den Born, tel. +31 634 232 97
E-mail: hvdborn@gmail.com

Scriba/Ouderling
Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mail scriba:_info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter
Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail:_hildavdmheen@solcon.nl
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Diaconie/Diaken:
Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14
E-mail: elja@familiebroere.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:
Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastoraalteam

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail:_hildavdmheen@ solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14
E-mail: stijntjejonker@gmail.com

Redactie Nieuwsbrief: Jaap Bakker, email: jaapbakker1905@gmail.com
Eindcorrectie Nieuwsbrief: Anneke Nijhof
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financién

Het rekeningnummer van de kerk is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Het rekeningnummer van de diaconie is: Iban ES87 2100 6225 1102
0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in
Nederland.
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Adressen

Pastorie

Calle Orense 1 31, 03170, Cuidad Quesada

Tel. Predikant: +31 335 826 88

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja AV-185 Alongrs
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