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_______________________________ 

Nieuwsbrief 
van de Interkerkelijke Gemeente 

Guardamar del Segura ‘De Hoeksteen’ 

_______________________________ 
 
 

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en 
toeristen aan de Costa Blanca. 

Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27, 
0318 Torrevieja 

 

 
 
     
 
 

 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur  
 Predikant: Jan Hoek 

  
 BEZOEK ONZE WEBSITE:  WWW.IGGDS.NL 
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Van de redactie 

 
Beste gemeente, 

 

Op de dag dat u deze Nieuwsbrief ontvangt 
vertrekken vandaag mijn broer, mijn schoonzus en ikzelf richting Spanje 

en we hopen daar aan het einde van de middag veilig aan te komen. Het 
plan is dat we daar de hele maand in jullie midden zullen zijn.  

 
Nu doet zich het volgende voor en wel het maken van de Nieuwsbrief voor 

december. Omdat ook ik graag vakantie wil houden, komt het maken 
daarvan in de knel. De kerkenraadsvergadering, de notulen en alles wat 

daarbij komt kijken blijft wel gewoon doorgaan, maar de Nieuwsbrief zal 

even moeten wachten. Wij komen de 29ste weer terug in Nederland en een 
Nieuwsbrief in twee dagen elkaar zetten is voor mij een onmogelijkheid. 

In overleg met de kerkenraad is besloten dat de datum van toezending 
niet 1 december wordt, maar vrijdag 6 december.  

Ik hoop dat u daar begrip voor kunt opbrengen. Het gevolg is dat ik dan 
het grootste deel van november vrij ben. 

 
In de maand december hebben we Bram de Jong bereid gevonden om op 

de zondagen van 1, 8, 15 en 22 december in de erediensten voor te gaan. 
Op 25 en 29 december zal Corné den Breejen de dienst verzorgen. 

 
De adventstijd begint vier zondagen voor Kerst. Dit jaar valt de eerste 

adventszondag dus op 1 december. Omdat de volgende Nieuwsbrief 6 
december zal verschijnen, plaats ik reeds nu een Adventsgedicht. 

    

Advent 

In de chaos van het leven 

ontstaat een blijde stilte. 

In de onrust van mijn hart 

ontwikkelt zich een vrede. 

In het donker van de dagen 

wordt het langzaam lichter. 

Want mijn Redder nadert. 
Anneke Nijhof 

redactie  
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Mededelingen van 
de kerkenraad 

 
 

Overzicht collecte-opbrengst september en oktober  
2024 
 

Datum Aanwezig Kerk Diaconie Bouwfonds 

     

  € 1e collecte € 2e collecte € 3e collecte 

1-9-2024          37 105.40 73.91 44.70 

8-9-2024          40 107.80 71.29 51.92 

15-9-2024          36 120.70 81.20 51.90 

22-9-2024          46 132.78 108.81 65.23 

29-9-2024          43 102.14 74.50 40.37 

     

    Voedselbank 

     

06-10-2024  43 119.20  76.72 45.40 

13-10-2024  67 162.10 209.32 83.46 

20-10-2024  58 119.48 107.07 75.88 

27-10-2024          69      142,01   98,24 73,52 

 
 

Doelcollecte diaconie Heilig Avondmaal 13-10-2024 
Messias Belijdende Joden 

  
Carla van den Born 

Kerkrentmeester 
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Samen met de kerkenraad vraagt ik uw aandacht voor 
het volgende: 
Op zondag 10 november besteden we aandacht aan de Bid & Dankdag voor gewas 

en arbeid. Op Bid & Dankdag wordt gevraagd om Gods zegen voor ons leven en 
ons werk, en dat van anderen. Het is een moment om stil te staan bij de 

afhankelijkheid van Gods genade en te belijden dat Hij de bron van al het goede 
in de wereld is. Dat maakt biddag ook een dag van bewustwording.  
 

Welvaart en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend, veel mensen leven in armoede, 
onzekerheid of hebben te maken met onrecht. In veel gemeenten wordt daarom 

gebeden voor Gods zegen voor de samenleving en de wereld. Daaraan worden 
vaak concrete acties gekoppeld, zoals het ophalen van kleding, voedsel of 
financiële middelen voor mensen die minder bedeeld zijn. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Maakt u er ook samen met ons een dankdag van! 
Uw gift zal een echte impact hebben op het leven van anderen. 

 
En zeker voor de kinderen als ze verrast worden met een leuke attentie! 

 
Zondag 10 november zullen er dan 2 collectes zijn. 

1e  Kerk: Bid & Dankdag actie ‘Voedselbank’.   
2e Diaconie 
Kunt u deze zondag niet in de kerk zijn, maar wilt u toch aan deze actie meedoen, 

dan kunt u uw gift overmaken op de rekening van de kerk:  
IBAN ES41 2100 6225 1602 0002 1905     

BIC-code CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en Guardamar.  
Omschrijving: Gift ‘Actie Voedselbank’ 
Met hartelijke groeten,  

namens de kerkenraad, 
Carla van den Born, 

Kerkrentmeester 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van  
15-12-2024 
 
Alle kerkenraadsleden, inclusief predikant, zijn aanwezig. 

 
- De kerkenraad heeft naar aanleiding van de laatstgehouden 

ledenvergadering van 5 maart 2024, waarin gevraagd werd wat we 

doen met leden die financieel niets bijdragen, besloten hen zeer 

binnenkort een brief te sturen. 

- In verband met de verkoop van de pastorie door de eigenaar,  

zullen we moeten omzien naar een andere. Dit zal de nodige kosten 

met zich meebrengen omdat alles, ook de huren, fors gestegen zijn. 

Wellicht zijn er gemeenteleden die iets weten? Door de kerkenraad 

wordt inmiddels druk rondgekeken wat de mogelijkheden zijn, maar 

het zal niet makkelijk worden. 

- Besloten wordt dat er op dinsdag 25 februari 2025 weer een  

ledenvergadering zal worden gehouden. In januari 2025 zullen de 

leden de eerste aankondiging ontvangen. 

 
Anneke Nijhof 

scriba 
  

   

 

Van de predikant 

 
De aarde én de hemel trouw blijven 
Het is waardevol dat de Hoeksteen gemeente de 

gewoonte heeft om op woensdagmorgen een 

gesprekskring te houden, het inspiratie-uur. Dit uur 
wordt wisselend ingevuld, bijvoorbeeld door terug te 

grijpen op de preek die de afgelopen zondag is gehouden. Ook kunnen er 
allerlei vrije onderwerpen aan de orde worden gesteld. Wanneer u deze 

bijeenkomsten nog nooit hebt bijgewoond, wil ik u hartelijk uitnodigen om 
mee te komen doen.  

In de komende weken wil ik graag aandacht vragen voor een boek van de 
Nederlandse predikant Ad van der Dussen. Het boek is getiteld De aarde 

en de hemel trouw blijven. De deelnemers aan de kring hoeven het boek 
niet gelezen te hebben. Ik zal steeds enkele hoofdstukken inleiden, 

waarna we tot bespreking overgaan aan de hand van een A4-tje. In het 
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onderstaande geef ik alvast een impressie van wat in het boek aan de 
orde komt.  

 
Bossche bol en kathedraal 

Op de omslag van het boek is een Bossche bol afgebeeld (u weet wel, zo’n 
heerlijke slagroomsoes met chocolade) en daaronder de kathedraal van 

Den Bosch. Daarmee zitten we meteen in het thema waar het boek over 

gaat. De auteur snijdt een belangrijke vraag aan: wat betekent het voor 
de christen om op deze aarde te leven? Welke verantwoordelijkheid 

hebben we als gelovigen in deze voorbijgaande wereld? Als het goed is, 
beseffen we dat we vreemdelingen zijn op aarde (pelgrims), op weg naar 

de volheid van Gods koninkrijk, de nieuwe hemel en aarde. Maar kunnen 
we tegelijkertijd blij zijn met Gods zegeningen in het alledaagse leven en 

daarvan volop genieten? Ja, zegt Van der Dussen, het een sluit het ander 
niet uit. Het christelijk geloof biedt veel ruimte om het aardse leven te 

omarmen. Het gaat om een levensvreugde die juist verdiept wordt door 
de oriëntatie op de hemel, anders gezegd op het koninkrijk Gods.   

Gods ‘Ja’ tegenover het natuurlijke leven brengt met zich mee dat we 
mogen genieten van de liefde, van een mooi huis, van reizen en muziek, 

van elegante kleding en lekkere maaltijden. Het aardse hoeft niet alleen 
gebruikt, maar mag ook genoten worden. Niet alleen in het Oude, maar 

ook in het Nieuwe Testament lezen we dat alles wat God geschapen heeft, 

goed is en met dankzegging mag worden genoten (lees bijvoorbeeld 1 
Timotheüs 4: 1-5).  

 
Er is in de kerkgeschiedenis in het verleden teveel tol betaald aan een 

vorm van heidense filosofie (zoals het platonisme}, zodat een 
krampachtige vroomheid ontstond, een eenzijdige gerichtheid op de 

hemel die mensen beperkte en beknelde. De materiële, lichamelijke 
werkelijkheid werd veel te fors weggezet. Een mooi glas wijn en een 

boeiende vakantiereis mag je beleven als cadeautjes van de hemelse 
Vader. Prijs en dank Hem ervoor!  

 
Tegenstem nodig 

Toch is hierbij een tegenstem nodig. Er zitten immers altijd twee kanten 
aan de zaak. Het betoog in dit boek wordt dan ook zigzaggend 

opgebouwd. Het is oppervlakkig om alleen maar te benadrukken dat we 

‘Ja’ mogen zeggen tegen het leven, en de vrijheid mogen ervaren om 
onze behoeften serieus te nemen. Alles goed en wel, maar hoe zit het dan 

met de miljarden medemensen die niet behoren tot de rijke bovenlaag 
van de mensheid? Honderden miljoenen leven in armoede en zijn op de 

vlucht. Intussen wordt de aarde uitgebuit en geplunderd ten behoeve van 
de rijken. Dan kunnen we ons als gelovigen toch niet kritiekloos laten 

meeslepen met de genotzucht van de consumptiemaatschappij?  
We mogen toch van genieten niet het hoogste doel van ons leven maken? 

Als we dat wél doen, zijn we net als de rijke man die, in een gelijkenis die 
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Jezus vertelde, elke dag uitbundig feest vierde, maar de arme Lazarus liet 
creperen op zijn stoep ( Lukas 16: 19-31).  

 
We mogen genieten, maar daarbij dienen we onze naaste in het oog te 

houden. Het komt er op aan dat we de aardse zegeningen die we krijgen 
in het perspectief zien staan van de alles overtreffende vreugde in God. 

Wanneer in Hem ons hoogste geluk ligt, kunnen we gewillig en zelfs 

vreugdevol afstand doen van materiële bezittingen en zetten we ons hart 
er niet op. Wanneer het genieten hier en nu het doel van ons leven wordt, 

overvragen we de schepping. Daar komen we bedrogen mee uit. 
Uiteindelijk kan de wereld ons hart niet vullen en blijft er altijd een leegte, 

een gapend gat over. De kerkvader Augustinus wist het uit ervaring: ‘Ons 
hart kent geen rust, totdat het rust vindt in U.’  

 
Toekomstverwachting 

Het boek besteedt ruim aandacht aan de toekomstverwachting. Als 
Christus komt in heerlijkheid zal de aardse werkelijkheid onder Gods 

heerschappij opbloeien. De aarde zal gelouterd worden, maar niet 
vergaan. De hemel komt niet in plaats van de aarde, maar de aarde wordt 

verenigd met de hemel. Met moed en volharding mogen we naar Gods 
totaal vernieuwde schepping toeleven. Er is in dit leven altijd weer het 

‘nog niet’, de blijvende gebrokenheid hier en nu. Dat betekent dat er pijn 

en verdriet is, dat er teleurstellingen en beproevingen zijn, dat er ziekte 
en dood en rouw is, en niet te vergeten vervolging en verdrukking van de 

oprechte gelovigen. Dat moeten we leren aanvaarden in de kracht van de 
Heilige Geest, de Trooster. Tegelijkertijd is er het bemoedigende uitzicht 

dat uiteindelijk Gods plan van sjaloom volmaakt wordt gerealiseerd. Als 
wegbereiders van Gods koninkrijk mogen we in het geloof 

verantwoordelijk handelen en verwachtingsvol vertrouwen. Zo blijven we 
én de aarde én de hemel trouw.  

We kijken uit naar fijne ontmoetingen op woensdagmorgen! Ik geef nog 
even de gegevens over het boek: Ad van der Dussen, De aarde en de 

hemel trouw blijven. Een boek over christelijke levenskunst (Amsterdam, 
Buijten & Schipperheijn Motief, 2023), 255 p. , € 29,00 (ISBN 

9789463692328). 
 

Jan Hoek 
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Pastoraat 
 

Hierbij een bericht van het pastoraal team. 
 

Elske is nog niet zo lang geleden aan haar knie geopereerd en is druk bezig 
met revalideren.  

Het gaat goed met haar en ze oefent hard om in januari samen met Bram 
weer naar Spanje te kunnen komen. 

 
Heide is geopereerd aan haar oog en de operatie is gelukkig goed gelukt. 

Ook de uitlag van de scan was goed. 
We zijn dankbaar dat het met Elske en Heide goed gaat. 

 

Voor een ieder die we niet met name hebben genoemd: weet dat de 
HEERE GOD met jullie is. 

 
Gelukkig gaat het, voor zover het pastoraal team bekend is, goed met de 

rest van de gemeente. Mocht u steun willen ontvangen, aarzel dan niet, 
maar bel of mail ons.  

 
Hartelijke groet, 

Tiny Willemsen 
Tel. +31 6 153 980 14 

E-mail: stijntjejonker@gmail.com 
 

 
 

 

 

mailto:stijntjejonker@gmail.com
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                   Avondgebed 

 

U, voor het licht ten eind zal gaan, 
U roepen wij, o Schepper, aan. 

Dat Gij in Uw barmhartigheid 
voor ons een gids en wachter zijt. 

 
Geef dat, als ons de slaap omhult, 

de droom van U ons hart vervult; 
opdat het, als de dag verrijst, 

in dankbaarheid Uw glorie prijst.  

 
Maak ons bestaan gezond en goed 

en geef ons innerlijke gloed. 
Houd met Uw helder licht de wacht, 

in ’t grauwe duister van de nacht. 
 

Getrouwe Vader, zie ons aan. 
Wees, Zoon van God, met ons begaan. 

Vertroost ons Geest in deze tijd, 
Gij Die regeert in eeuwigheid.  

 

Amen. 
Dichter(es) onbekend 

 

 

Verjaardagen 
 

November, een maand waarin 9 mensen hun 

verjaardag mogen vieren:  
 

  3/11 Gert van Tongeren 
  4/11 Rosana Correa 

  5/11 Gerry de Vries 
  8/11 Jannie Verburg 

  9/11 Heleen van Dongen 
13/11 Paul van’t Hoff 

19/11 Hennie Achterberg 
19/11 Filip Ruitenberg 

30/11 Leo de Bruijne 

 
De redactie wenst jullie allen Gods zegen toe voor 

het komende jaar en maak er een mooie, gezellige dag van! 
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Activiteiten 
Inspiratie bijeenkomsten 
 
Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de 

kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden 

er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes 
behandeld. 

U bent van harte welkom om mee te denken en 
om mee te praten! 

 

.  

Wie, Wat, Waar?  
 

Kerkenraad 
 

Voorzitter/Ouderling: 
Tim Hop, tel. 0031622392366   

E-mail: tim@prostairs.nl  of praeses@iggds. 
  
Scriba/Ouderling/Redactie: 
Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18 

E-mail scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl 
E-mail redactie: redactie@iggds.nl 
 
Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter 

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441 
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com  

 
Pastoraat/Ouderling 

Hilda Windhoud-Beukers,  tel. +31 6 148 969 34 

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl 
 

Diaconie/Diaken: 
Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14 

E-mail:  elja@familiebroere.nl  
 

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente: 
Kees van Velzen,  tel: +31 6 512 951 91     

about:blank
mailto:info@iggds.nl
mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com
mailto:elja@familiebroere.nl
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E-mail: keescvanvelzen@gmail.com  
 

 

Pastoraal team 
 

Namens de kerkenraad: 

Hilda Windhoud-Beukers,  tel. +31 6 148 969 34 
E-mail: hildavdmheen@ solcon.nl 

 
Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,  

E-mail: maria@prostairs.nl 
 

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14 
E-mail: stijntjejonker@gmail.com  

 
 

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden 

 

Financiën 
Het rekeningnummer van de kerk is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en 

Guardamar.  
Het rekeningnummer van de diaconie is: Iban ES87 2100 6225 1102 

0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en 
Guardamar.  

 

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de 
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, 

waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in 
Nederland. 

 

Adressen 
 
Pastorie 
Urbanizacion Benimar ll  
Calle Conjunto Gema ll no. 4, Vivienda 231 

03170-Rojales (Alicante) 
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841 

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com  

 

 

 

mailto:keescvanvelzen@gmail.com
mailto:maria@prostairs.nl
mailto:stijntjejonker@gmail.com
about:blank
about:blank
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Kerkzaal 
Los Angeles 
Plaza de los Halcones 27 

03183 Torrevieja 
 

Internet 
Website:  www.iggds.nl  
E-mail: info@iggds.nl of 

scriba@iggds.nl 
Copy inzenden: redactie@iggds.nl  
 

Bezoek onze website  

WWW.IGGDS.NL 

Beheerder website: Stieneke de 
Vries 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

