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Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura '‘De Hoeksteen’

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja

i.

De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Jan Hoek

BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.IGGDS.NL
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Van de redactie

Beste gemeente,

Een korte Nieuwsbrief deze maand, maar het is
niet anders.

Op het moment dat ik dit schrijf is in Nederland de herfst aangebroken.
Vorige week hadden we nog temperaturen van tegen de 30 graden en nu
regen en wind met daar tussen door felle opklaringen.

In Nederland maken velen zich op om richting het Zuiden te gaan en in
Spanje zullen de vakantiegangers, c.q. overwinteraars wel weer langzaam
binnen komen druppelen. We kijken uit naar een nieuw seizoen waarin de
activiteiten door de week en ontmoetingen met elkaar door middel van de
zondagse erediensten centraal zullen staan.

Ook binnen de kerkenraad hebben we een tijd van rust gehad. Er waren
geen bijzondere dingen aan de hand en als gevolg daarvan hoefden we
ook minder te vergaderen. Maar achter de schermen gebeurt er toch meer
dan algemeen wordt aangenomen. En inmiddels hebben we ook weer een
wisseling van predikant achter de rug.

Op 13 oktober hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren.

De doelcollecte is dan bestemd voor de Stichting Messias Belijdende
Joden, gevestigd in Nijkerk. Voor de uitleg van deze collecte verwijs ik u
naar het stukje van de diaconie, dat behoort bij de mededelingen van de
kerkenraad.

Zo langzamerhand ben ik bijna door de adressen heen van hen die nog in
aanmerking kunnen komen voor een stukje in de rubriek ‘De pen is
doorgegeven aan...’

Mochten er mensen zijn die er nog niet in hebben gestaan, maar die toch
graag iets over zichzelf kwijt willen, laat het me dan weten. Ik zal het dan
alsnog plaatsen.

Met vriendelijke groeten,
Anneke Nijhof
redactie



https://messiasbelijdendejoden.nl/
https://messiasbelijdendejoden.nl/
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d 2 Mededelingen van de
r ‘}J kerkenraad

Van de voorzitter
Beste gemeente,

De zomer is weer achter de rug en we merken dat de temperatuur enorm
aangenaam aan het worden is.

Ik ben regelmatig in juli en augustus in Spanje geweest en begrijp dat er
velen zijn die in deze maanden terug naar Nederland gaan. Met andere
woorden: het was best warm.

Zo zien we veel overwinteraars dan ook weer terug komen. Dat vinden we
ook terug in de opkomst op zondag in de kerk.

We zijn dankbaar voor het predikantenechtpaar Jan en Alie Hoek.
De prediking en ook de Bijbelstudies zijn boeiend. We wensen jullie ook
nog een fijne tijd hier in de gemeente.

In de afgelopen jaren is er steeds gezocht naar een eigen gebouw.

Hier waren verschillende redenen voor. Nu in de huidige locatie de
diensten goed verlopen, maar ook om financiéle redenen, hebben we die
plannen voorlopig vooruit geschoven. Er is inmiddels goed overleg
geweest met de eigenaar, die overigens enorm behulpzaam is om in de
toekomst met meer techniek te gaan werken. Het TV scherm is inmiddels
al opgehangen. Hier gaan we straks meer op projecteren.

Vanaf mijn kant wens ik eenieder een fijne tijd in Spanje en Gods zegen
toe.

Vriendelijke groet,
Tim Hop

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van
maandag 16 september.

Omdat over bepaalde zaken nog een definitief besluit moet worden
genomen, kan er deze keer niets worden gepubliceerd.

Anneke Nijhof, scriba
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Van de diaconie

De doelcollecte bij het Heilig Avondmaal van 13 oktober is
deze keer voor de Stichting Messias Belijdende Joden in
Nijkerk. De uitleg vindt u hieronder.

Stichting Steun Messias belijdende Joden in Nijkerk

Visie

Wij geloven dat Israél Gods uitverkoren volk is en met de Joden delen wij
het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de
eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israél. Met de Joden
die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als
broeders en zusters.

Missie

Als een Jood tot bekering komt heeft hij in Israél een zwaar leven. Hij telt
niet meer mee. Het doel is nu hen te helpen met materiéle- en
immateriéle steun. Ook het bevorderen van contacten tussen christenen
en christelijke kerken en gemeenten enerzijds en Messias belijdende
Joden c.q. Messias belijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.

Vanuit de verbondenheid met Israél en in het bijzonder de Messias
belijdende Joden willen wij hen steunen met onze gebeden en onze gaven.
Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de
verbondenheid van de gemeente met de Messias belijdende Joden
bevorderen. Wij willen hen ook steunen in hun roeping tot
evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

Deurcollecte voor de voedselbank

Vanaf de eerste zondag in oktober t/m de vierde zondag van advent zal
de deurcollecte weer bestemd zijn voor de voedselbank in Torrevieja. Al
diverse jaren doen we hier aan mee. Door deze collectes maken we het
mogelijk dat degenen die hiervan gebruik moeten maken, met de
kerstdagen iets extra’s krijgen. De opbrengst van de collecte zal door de
diaconie worden aangevuld tot € 2.400,--. Zelf zitten we waarschijnlijk
aan onze rijkgevulde tafels met kerst, dus laten we onze minderbedeelden
ook iets gunnen van onze rijkdom.

Jan Broere, diaken
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Van de predikant

Tien Geboden in het licht van Pasen

In de dienst van zondag 22 september klonken de woorden
van de Tien Geboden in een andere verwoording, als tien beloften in het
licht van Pasen. Deze omschrijving luidt als volgt:

‘Zing voor de Here een loflied met heel uw hart, want Hij is de Here uw
God, die Zijn Zoon heeft uitgeleid uit het rijk van de dood.

Daarom zal er een eind komen aan het zoeken naar andere goden.

Er zal een einde komen aan het verlangen om de levende God te vangen
in verkeerde beelden en eigenzinnige gedachten. Nog even en dan zult u
Hem zien zoals Hij is.

Er zal een einde komen aan het misbruiken van Zijn heilige Naam - nog
even en dan zullen allen die Zijn naam belijden zich eindeloos verblijden.

Sabbat zal het zijn, eeuwige sabbat in het Koninkrijk der hemelen. Daar
mag u rusten van alle moeitevolle arbeid.

Geen vader en geen moeder zal meer bedroefd zijn om hun kinderen-
want allen zullen broeders en zusters zijn in de Here!

Geen doodslager zal er gevonden worden in dat land van vrede.

En er zal een einde gekomen zijn aan alle ontrouw en huwelijksverdriet -
want heel Gods gemeente zal als een bruid gekleed gaan voor haar
bruidegom Christus.

Alle deuren kunnen open, want geen dief zal gevonden worden en ieder
zal een goed getuigenis geven van zijn naaste.

Aan alle hebzuchtig begeren en verkeerde verlangens zal een einde
komen - want ieder zal meer dan verzadigd zijn van de liefde Gods die is
in Christus Jezus, onze opgestane Here!

Zo zal het eenmaal zijn! Leef vandaag door de kracht van de Heilige Geest
in het licht van die grote Toekomst. Halleluja, amen!’
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Wie de auteur is van deze weergave weet ik niet, maar het is in elk geval
een mooie poging om de kern van de aloude Tien Geboden weer te geven
in Paaslicht.

Ds. Jan Hoek

Avondmaal in Torrevieja

Regelmatig wordt in de gemeente '‘De Hoeksteen’ het Avondmaal gevierd.
Ook op Deo Volente zondag 13 oktober zal dat weer het geval zijn. Dit is
altijd weer een hoogtepunt in het kerkelijk leven. We weten ons dan
verbonden met de ene kerk van Christus die door alle tijden heen bestaat
en over heel de wereld is verspreid. Er is ook verbondenheid met de kerk
in de hemel. Daar vieren de mensen, die ons in het geloof zijn voorgegaan
over de scheidslijn van het sterven, de maaltijd van het Lam in de
hemelse heerlijkheid. Bij de Avondmaalsviering raken hemel en aarde
elkaar.

De viering van het Avondmaal gebeurt volgens de nadrukkelijke wil en het
verlangen van Christus zelf. Jezus heeft vlak voor Zijn sterven
uitdrukkelijk opgeroepen om het brood te blijven breken en de wijn te
blijven drinken tot Zijn gedachtenis. We houden deze maaltijd in

gehoorzaamheid en liefdevolle verbondenheid aan Hem en zo ook in
hartelijke eenheid met elkaar als broers en zussen. Eenieder die Jezus
erkent als zijn of haar Heiland en Verlosser is van harte welkom om aan
de viering deel te nemen.

Allerlei verschillen in opvatting die er bestaan tussen kerken in Nederland
spelen bij een gelovige viering van het Avondmaal geen doorslaggevende
rol. Broers en zussen met protestantse, hervormde, gereformeerde,
baptistische, evangelische, pentecostale, rooms-katholieke achtergrond
enzovoorts, mogen zich één weten in Hem: samen - bij - Eén. Het is een
bijzonder voorrecht dit in de gemeente in Torrevieja te ervaren.

Het Avondmaal is uiteraard niet zomaar een gewone maaltijd. Het is
bestemd voor wie in Jezus als de Gekruisigde en Opgestane geloven en
Zijn wederkomst in heerlijkheid verwachten. Daarom houden we de
maaltijd dan ook in het kader van de eredienst waarin het Woord wordt
geopend en we samen Gods Naam aanroepen.

Het Avondmaal is een liefdesuiting van Jezus tot de Zijnen en wederkerig
van de gelovigen tot Hem. Een mens wordt niet gelovig door Avondmaal
te vieren, maar je wordt aan de tafel van de Heer versterkt in het geloof
dat er al is in je hart. In de gemeente zijn we dan ook dankbaar wanneer
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we zien dat iemand voor het eerst deelneemt aan het Avondmaal als
uiting van het geloof dat door Gods Woord en Geest in zijn of haar hart is
gewerkt. Deze broeder of zuster zal daar dan ook getuigenis van willen
afleggen en als hij of zij nog niet gedoopt is, zich laten dopen. Want doop
en Avondmaal horen nauw bij elkaar.

Bij het Avondmaal kijken we uit naar de grote Toekomst en worden we
versterkt in geloof, hoop en liefde. Christus is de Gastheer Die als de
Levende in ons midden is. We ervaren de diepe verbondenheid met Hem
Die echt God en echt mens is. Tegelijkertijd is er de verbondenheid met
elkaar als leden van één lichaam. Die verbondenheid bewijzen we niet
alleen met woorden, maar metterdaad. We kijken naar elkaar om, we
dienen elkaar in liefde.

De apostel Paulus schrijft in de eerste brief aan de Corinthiérs dat wij de
dood des Heren gedenken ‘totdat Hij komt’. Dit betekent niet alleen dat de
kerk met de viering van het Avondmaal moet doorgaan tot het einde van
de wereld, maar ook en vooral dat zij dit viert met het oog op Zijn komst.
Zij kijkt uit naar Zijn komen. Daarom klinkt in de samenkomst van de
gemeente de roep: ‘Maranatha’, ‘Kom Here’. De kerk verlangt naar Zijn
komst en de vervulling van Zijn koningschap waarbij God alles in allen zal
zijn.

In het boek Openbaring wordt dit uitgebeeld als een bruiloftsmaal: de
bruiloft van het Lam. Het is de voltooiing van de tijd van wachten als de
vereniging van Christus met Zijn gemeente wordt gevierd tot de eeuwige
vreugde en de eeuwige zaligheid: het eeuwige geluk. Laten we zo
Avondmaal vieren.

Om met Tom Naastepad te spreken:

Van die dag kan niemand weten,

maar het woord drijft aan tot spoed,

zouden wij niet haastig eten,

gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gistren, heden,

komt voor eens en komt voor goed! (Liedboek voor de Kerken, gezang
300:6)

ds. Jan Hoek
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Israelzondag 2024

6 en 7 oktober

Op de Israélzondag op 6 oktober zal zeker ook

aandacht worden gegeven aan 7 oktober. Het is

bijna één jaar geleden dat Israél vanuit de

Gazastrook werd aangevallen op een ongelofelijk

wrede manier, waarna Israél keihard terugsloeg.

Na een jaar is het einde nog steeds niet in zicht.

Zondag 6 oktober zal sowieso een moment zijn

om daar aandacht aan te geven. Het kan voor e o
voorgangers ondertussen moeilijk zijn om er 4| sraéizondag
invulling aan te geven. De problematiek is enorm

complex en de meningen lopen diametraal uiteen - vaak heel betrokken
en navenant heftig. In het gebed kan volop uiting worden gegeven aan
verlegenheid en moeite met wat er gebeurde en gebeurt en aan alles wat
we verlangen voor Joden en Palestijnen en het Midden-Oosten. In de
verkondiging kan aandacht worden gegeven aan Israél als volk, waaraan
de Wet en de Profeten allereerst gegeven zijn en wat de woorden daarvan
voor vandaag te zeggen hebben.

Gedeeltelijk overgenomen uit “Verbonden”
Tekst ds. A. Bron

Pastoraat

Het wel en wee in '‘De
Hoeksteen’.

We wensen Lilian Jansen een spoedig herstel toe
na haar heupoperatie. Daarna is ze twee keer aan
staar geopereerd. Lilian, sterkte toegewenst. HEERE, uw

uw rechterhand
Heide, jou willen we ook bemoedigen. Je wacht op vastgrijpt en tegen u
de uitslag van de scan. We hopen en bidden dat je = Z25sRlEE s
weer mag herstellen na je val. Beterschap bevreesd, Ik help u.
toegewenst. o .

S ‘\ >,

Ook Elske wensen we een voorspoedig herstel toe. ( §°\
Op maandag 23 september is ze aan haar knie 2 2 :
geopereerd. Dat je maar snel mag herstellen. En
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we hopen dat we je weer snel mogen verwelkomen in Spanje.

We zijn heel dankbaar dat Ria van de Plas weer hersteld is van haar zware
griep. We zijn blij dat we haar weer in de kerk zien.

Voor eenieder die we niet bij name hebben genoemd mogen we weten dat
De Here God met jullie is.

Hartelijke groet,
Maria Hop

Verjaardagen

(fgm In oktober zijn er aardig wat mensen jarig, te

VERJAARDAG "™

2 okt. Henny Bordeaux
)/ 2 okt. Anneke Nijhof
A\ 4 okt. Alex de Graaf

\ M 9 okt. Carine Moonen

13 okt. Irene de Jong

14 okt. Swier Scholte

16 okt. Henk van den Born
16 okt. Sijtje Hendrikse
23 okt. Hans Coumou

28 okt. Marianne de Haan

3\
/\ W,

e

Namens de redactie wens ik jullie een fijne dag toe en Gods zegen voor
het komende levensjaar.

De redactie
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Activiteiten
De cantorij

Beste leden van onze cantorij,
We gaan helaas nog niet beginnen!!!

In onze vorige Nieuwsbrief wist ik jullie
nog te vertellen dat wij in oktober weer
van start gaan met onze repetities.

. - ~ Echter, na het uitkomen van de
Nieuwsbrief bracht Elske een bezoek aan de huisarts vanwege het slechte
lopen en pijn bij het lopen. Deze verwees haar naar een privékliniek en
drie weken later lag zij al op de operatietafel voor een nieuwe
knieprothese. Daar de revalidatie zeker een viertal maanden duurt en ik
nu als mantelzorger haar mag bijstaan, is dat dus de reden dat wij pas -
naar verwachting - begin januari naar Spanje kunnen komen.

Dus lieve zangers en zangeressen: nog eventjes geduld en het busje komt
zo!!!

Jullie cantor Bram de Smidt.

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de
kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden
er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes
behandeld. U bent van harte welkom om mee te
denken en mee te praten!
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Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:
Tim Hop, tel. 0031622392366
E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mail scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
E-mail redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter
Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail:_hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:
Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14
E-mail: elja@familiebroere.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:
Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastoraal team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail:_hildavdmheen@ solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14
E-mail: stijntjejonker@gmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries
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Financién

Het rekeningnummer van de kerk is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Het rekeningnummer van de diaconie is: Iban ES87 2100 6225 1102
0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in
Nederland.

Adressen

Pastorie
Urbanizacion Benimar Il AV.1as Alona.
. ras DK
Calle Conjunto Gema Il no. 4,
Vivienda 231 * del Pinzg Buzon de Correos
03170-Rojales (Alicante) Seandinaviapparadise Ges

. . Plaza de los
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 Halconesoo

?umpnor

770 841 Ned.kerk DepF?ore S eé‘nc-'..l.a abeja
E-mail: predikant@iggds.nl of las )

predikant.iggds@gmail.com Sunrisi
emburgo 65 A7 Atalayas

de |ae
las GJV'Oraq

Plz

Kerkzaal

Calle Uxe
Los Angeles e Loxempyg,
Plaza de los Halcones 27 Reformas Vitemaro
03183 Torrevieja ‘

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL
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