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Van de redactie

Beste gemeente,

De laatste maand van 2023 is aangebroken.

Inmiddels heeft de Adventstijd zijn intrede gedaan en als je naar de winkels
kijkt zijn ze alweer volop bezig met de Kerst. Ook verlaten diverse
gemeenteleden het nog heerlijke klimaat van Spanje en trekken naar het
koude en natte noorden om samen met familie en/of bekenden het einde
van 2023 te vieren.

Aan het einde van december vieren we weer het Kerstfeest. Niet alleen om
terug te zien op de geboorte van onze Redder en Zaligmaker, maar ook om
uit te zien naar Zijn tweede komst hier op aarde.

Kort daarop volgt de jaarwisseling. Een mooi moment om terug te zien
naar alles wat het oude jaar ons heeft gebracht of juist niét heeft gebracht.
Verdriet, ziekte, eenzaamheid en zorgen of juist vreugde en gezondheid?
Veel moeite en verdriet worden voor een ander verborgen gehouden. Voor
sommigen van ons valt er niets of weinig te vieren, integendeel, het
worden waarschijnlijk moeilijke dagen omdat er in het afgelopen jaar
zoveel is gebeurd. Velen houden er niet van om dat wat ze bezig houdt met
anderen te delen. Toch geldt nog steeds het gezegde: ‘Gedeelde smart is
halve smart, maar gedeelde vreugde telt dubbel.

Samen mogen we weten dat er Eén is, Die ons altijd op het oog
heeft, van ons houdt en weet wat er in ons hart leeft.

Ik wens u allen goede kerstdagen toe en een
gezegend 2024.

Anneke Nijhof
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® - Mededelingen van de
& "3 kerkenraad

ﬂ;h A Van de voorzitter

Beste gemeente,

Wat gaat de tijd toch snel, dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van 2023.
We willen dan ook even terug kijken naar een mooie periode.

De afgelopen twee maanden hebben we een mooie tijd gehad met Jan en
Janie Brussaard. Jan, die een prachtige prekenserie hield over Ruth. We
konden daar zeker bijzondere lessen uit trekken. We willen Jan en Janie
dan ook bedanken voor hun komst en het dienen van de gemeente.

Ook kijken we nog even terug op de filmavond die gehouden is. De enorme
opkomst en de saamhorigheid was overweldigend. Buiten het feit dat de
film een pracht boodschap had, konden we ook spreken van een mooi
gezelschap. Ook de openheid van de gesprekken was erg bijzonder.

Komende maand zal Henk van den Born de gemeente dienen. In deze
periode zal ook Bram de Jong een zondag voorgaan. We wensen jullie een
gezegende tijd.

De vorige keer schreef ik nog dat het zoeken naar een nieuw kerkgebouw
was stil gelegd; het wilde maar niet lukken. Het is inmiddels toch weer
opgepakt en hebben we een leuk gebouw mogen vinden. We hebben nog
wat hobbels te nemen, maar daar zullen we ons zeker voor blijven
inzetten. Het is een gebouw in Guardamar. De opzet wordt dat het een
gebouw van de Hoeksteen zelf gaat worden. We zijn ook al bij het
gemeentehuis geweest en hebben om advies gevraagd en dat zag er zeer
goed uit. Het eerste verzoek is officieel aangevraagd. Zodra er meer
bekend is zullen wij een gemeentevergadering beleggen voor uitleg van de
gehele situatie en hoe we dit verder willen aanpakken.

Ik zou zeggen: wordt vervolgd.

Ik wens een ieder gezegende kerstdagen.
Tim Hop
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Van de diaconie

A
Oktober 2023 % DIACONIE
. e o o

"R A

Ethiopié

In oktober jl. zijn we weer naar Ethiopié geweest en
daar werden we allerhartelijkst ontvangen.

Ethiopié is een groot land met ca. 120 miljoen inwoners, waarvan 60%
jonger dan 25 jaar, veel weeskinderen.

18 miljoen kinderen hebben hulp nodig in onderwijs, maar ook in hun
levensomstandigheden.

Van de bevolking is ca 43% christelijk orthodox, 15% christelijk
evangelisch, 35% moslim, 3% Rooms katholiek.

De huidige regering probeert een centrale regering in te stellen, maar door
de vele verschillende bevolkingsgroepen (stammen) is er veel onrust.

Er zijn 84 verschillende talen, waarvan het Amhaars, Oromo en het Tigrey
de belangrijkste zijn.

Verder is het onderwijs, na de eerste 6 klassen, volledig in het Engels.

We ondersteunen al 28 jaar kinderen en studenten met onderwijs en hun
levensonderhoud, zowel in theologie alsook in andere reguliere vakken:
metaalbewerking, huishouding, administratief, IT sector.

Als kinderen hier een kans krijgen, zijn ze over het algemeen zeer
gemotiveerd.

Wat we nu ook zien is dat de kinderen, die destijds hulp hebben gekregen,
nu ook weer hulp aan anderen geven. Dat zit ook wel in hun cultuur: als je
het zelf beter krijgt, deel je daarvan uit.

Mogelijkheden voor scholing is er nu meer dan 20 jaar geleden, maar voor
alles geldt: er moet voor betaald worden. Van de overheid is er
nauwelijks ondersteuning.

Een van onze jongens is zeer succesvol in de IT branche met kantoren in
verschillende Afrikaanse landen en hij geeft met zijn personeel wel aan
1000 kinderen ieder weekend belangeloos les hoe om te gaan met
computers.

Zo hebben we nu een project met hem opgezet om alleenstaande vrouwen
met kinderen aan een minikrediet te helpen, zodat ze thuis een bedrijfje
kunnen opzetten en zo ook voor hun kinderen kunnen zorgen en er een
stabiele thuissituatie is.

Verder blijven we ook onze andere projecten steunen.

In het geheel zijn het misschien niet zulke grote stappen, maar helpen we
daar waar we kunnen in afhankelijkheid van onze Schepper en geven we
Hem alle eer.

Gijs en Gretha van de Kolk.
SOLI DEO GLORIA
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Collecte opbrengst ‘Kerk en Diaconie’ november 2023

Datum Aanwezigen 1¢ Collecte 2¢ Collecte
kerk diaconie

191.85 € 80.01

Doelcollecte voor kerk
136.15 € 102.11
208.15 € 171.76
139,14 € 151,20

05-11-2023 60

12-11-2023 61
19-11-2023 62
26-11-2023 60

€
€
€
€

Collecte kerstactie voedselbank

05-11-2023 103.30
12-11-2023 114.20
19-11-2023 174.83
26-10-2023 129,95
Via de bank 75,00

Actie voor voedselbank / Ria de Bruijne- Snijders
Wenskaarten verkoop
Opbrengst € 159.05

Carla van den Born
kerkrentmeester

Kerkelijke stand

Ingeschreven als nieuw leden: Hans en Irene Coumou.

Jullie komen al geruime tijd in onze kerk, maar nu zijn jullie ook officieel
lid.

Hartelijk welkom!

Anneke Nijhof

scriba
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verslag van de kerkenraadsvergadering

gehouden op donderdag 23 november 2023.

De gehele kerkenraad is aanwezig.

Besloten wordt dat er een ledenvergadering zal worden gehouden op
dinsdag 5 maart 2024. De kerkenraad heeft Ad Korevaar en Paul
Costerus benoemd als leden van de kascontrolecommissie. De
jaarstukken over 2023 en de begroting voor 2024 zullen, na
goedkeuring van de kerkenraad, begin januari door hen
gecontroleerd worden. De eerste aankondiging met gegevens over
die vergadering zal op 22 januari naar de leden worden toegezonden.

Tevens zal er op zondag 10 december a.s. na de kerkdienst een
bijzondere ledenvergadering worden gehouden. De aankondiging
voor deze vergadering zal naar de leden worden toegezonden en via
de kanselmededelingen aan de gemeente worden bekend gemaakt.

Op zondag 26 november, de Eeuwigheidzondag, zullen namens de
kerkenraad en degemeente, de volgende personen door middel van
het aansteken van een kaarsje worden herdacht:

Jannie ter Veen-Slim, overleden op 19 december 2022;

Jan van Pijkeren, oud-predikant van de gemeente, overleden op
30 april 2023;

Henk Schoonenberg, gemeentelid en oud-kerkenraadslid,
overleden op 25 juni 2023;

Henk Nijhof, gemeentelid, overleden op 22 augustus 2023;

Jan van Wenum, oud-predikant van de gemeente, overleden op 17
september 2023.

Anneke Nijhof

scriba
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Ter bemoediging

Onderstaand gedicht is voor ons allemaal, maar in het bijzonder voor
diegene(n) die het in de maand december moeilijk heeft/hebben.

STERKTE

Zo maar even sterkte wensen
om je te zeggen: God is goed
even een arm om je schouder leggen
't is Zijn Liefde die je [even doet.

't Is Zijn Geest die jou zal sterken
Zifn vrede die Hij geeft aan jou
Zifn armen die jou zullen dragen

M fluistert je toe:
“Ik houd van jou"

Samen zullen we overwinnen
Jij en Ik een stel apart
leg je hoofd maar op Mijn schouder
Ik ben bif je dag en nacht.
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Van de predikant

Advent, Hij die komt.

Het Latijnse woord ‘Adventus’, dat komst, geboorte en de
wederkomst betekent van Jezus. Uitzien naar het licht.
Waarschijnlijk ontstond het gebruik van advent in de vierde eeuw na
Christus in de Oosterse kerk. In die tijd speelde het zogenaamde
mysterie van de menswording van Christus een belangrijke rol: de
kerk hield zich veel bezig met de vraag hoe het toch mogelijk was
dat de Zoon van God als een ‘gewoon’ Mens naar deze wereld was
gekomen.

Dit thema van de menswording van Christus werd centraal gesteld
in de adventstijd, de periode véoér Kerst.

Boven in de bergen van Schotland hield ik tijdens een training met
het Korps Mariniers als krijgsmacht predikant in de herfst, eens de
kortste preek van mijn leven. Het was koud, regen, hagel, sneeuw
en een partij wind, waar je niet vrolijk van werd en dan kan het



http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
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boven in de bergen behoorlijk spoken. Alle ellende van het weer was
er vertegenwoordigd en zo sjouwden we dagenlang met 20 tot 30 kg
bepakking door de hoogste bergen van Schotland. Hoe kunnen ze
het toch bedenken om te trainen in een gebied waar men naar mijn
stellige overtuiging, het slechtste weer van Europa heeft
uitgevonden.

Elk uur hadden we een hele korte rustperiode om een te snelle
afkoeling te voorkomen. Tijdens zo’n rustperiode op een
zondagmorgen wilde ik een korte overdenking houden. De
leidinggevende officier vond het maar niks, maar ik vond dat wel wat,
dus las ik voor uit Ps. 121: 'Ik zie op naar de bergen, vanwaar zal mijn
hulp komen?

Jaren daarna zeiden die jongens nog: ‘Weet u nog, toen in die bergen van
Schotland, dat zullen we nooit vergeten.’

Zo'n kort moment wat dan toch nog jaren bijblijft is misschien iets

van het geheim van het licht dat in de duisternis schijnt. Juist in barre
omstandigheden kan ineens Zijn licht gaan schijnen.

Niet het mijne, want ik was moe, afgemat en ook nog lichtelijk
sacherijnig omdat de leiding ook nog tegenwerkte en toch was Hij
daar. Hij overwint elke omstandigheid!

Laten we de moed niet verliezen, al zien we veel onvrede, geweld en
oorlog niet ver bij ons vandaan en de hele strijd nu om Israél.

Duisternis lijkt toe te nemen, maar Jezus wil ons juist Zijn licht en

vrede schenken die baan breekt dwars door welke omstandigheden

dan ook.

‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt
gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’.
Joh 16:33

Het feestelijk licht wat langzaam maar zeker in de adventstijd een gezellige
uitstraling gaat krijgen in de huiskamers en ook daarbuiten tot in het
nieuwe jaar is natuurlijk best feestelijk, maar ook tijdelijk. Na Driekoningen
zijn de feestelijkheden voorbij, de lichtjes gaan uit, maar Zijn licht nooit!
Donkerheid kan als bergen om ons heen zijn, bedreigend, maar vanwaar
zal mijn hulp dan komen? Mijn hulp is van de Here!

Laten we blijvende lichtdragers zijn zoals Jezus dat ook bedoelde. Een
lichtend licht en een zoutend zout ook in het komende jaar. Laten we
elkaar bemoedigen ook in de veelkleurige verscheidenheid die er is.
Wandelend in het licht, dat kan alleen met Jezus. Daarom zegt Jezus ook:

10




Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 5
nummer 6 — december 2023

‘Blijf in Mij gelijk Ik in U.” Hierin is Mijn Vader verheerlijkt dat gij veel
vrucht draagt.

De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
(Gal.5:22) Mogen we Zijn woorden blijven bewaren in ons hart, zoals Maria
dat toen ook deed.

ds. Henk van den Born

Ten afscheid

Als jullie deze nieuwsbrief onder ogen krijgen zijn we, als alles volgens plan
verlopen is, weer in Nederland.

De ruim twee maanden dat we in Spanje waren zijn in onze beleving
omgevlogen. Dat ervaren we als een goed teken. Al vinden we het fijn om
onze kinderen en kleinkinderen weer van dichtbij te zien en te spreken en
roept het werk in het thuisland weer, het verblijf hier verveelde op geen
enkele manier, in tegendeel! Dat heeft niet alleen te maken met het
aangename weer, maar vooral ook met jullie. We voelen ons in jullie
midden welkom en thuis!

In vergelijking met de eerste keer dat we in Spanje waren (2020), kennen
we inmiddels veel meer mensen. En elk jaar komen er bij. Ook de
afgelopen maanden hebben we met een aantal (voor ons) nieuwe
kerkgangers kennisgemaakt. We bewaren heel goede herinneringen aan de
contacten en gesprekken voor- en na de kerkdiensten, tijdens het Bijbel-
uur en/of op jullie thuis- of vakantieadres. We deelden vreugde, maar ook
ziekte en zorg, luisterden naar een woord uit de Bijbel en baden met
elkaar. Hartelijk dank voor jullie openheid, vriendelijkheid en gastvrijheid!
En niet te vergeten: voor het afscheidsdiner!

Wat de kerkdiensten betreft, heb ik vreugde beleefd aan het voorbereiden
en houden van de vier vervolgpreken over de Zaligsprekingen van Jezus en
de vier preken over het Bijbelboekje Ruth. De nabesprekingen tijdens het
Bijbeluur leverden verrassende gesprekken en gedachten op. Tijdens de
dienst op de eeuwigheidszondag herdachten we hen die van ons
heengingen en stonden we stil bij Filippenzen 3.

Het verblijf van onze vijf kinderen hier hebben we als bijzonder ervaren.
Wat was het goed en gezellig om enkele dagen met elkaar op te trekken.
Juist omdat het, sinds er partners en kleinkinderen zijn, zelden meer
voorkomt dat we als oorspronkelijk gezin bij elkaar zijn, was het
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onvergetelijk! Ze vonden het fantastisch om op de betreffende zondag met
eigen ogen iets van het gemeenteleven te zien waarover we al vaak
hadden verteld en er nu zelf wat van mee te beleven. De overige dagen
snoven we Spaanse cultuur op, maakten wandelingen, genoten van het
strand en niet te vergeten, van de Spaanse keuken. We waren het er
allemaal over eens: voor herhaling vatbaar!

Het ga jullie goed! We hopen elkaar een volgende keer opnieuw te
ontmoeten. We groeten jullie met een lied en met woorden van Paulus uit 1
Thessalonicenzen 5: '‘Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle
opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver
bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is
trouw en doet Zijn belofte gestand!

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Jan en Janie Brussaard
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De verjaardag van Jezus

Een kerstverhaal vanuit het perspectief van Jezus.

Geliefden,

Zoals je weet zijn we dicht bij Mijn verjaardag; elk jaar wordt die door jullie
gevierd. Gedurende die tijd geven jullie elkaar veel cadeautjes, is er
muziek ter ere van Mij en het eten is uitstekend.

Het is fijn te weten dat er in ieder geval mensen zijn die Mijn verjaardag
niet vergeten zijn. Vroeger wist iedereen nog de reden van Mijn feest en
waren ze dankbaar voor alles wat Ik voor hen deed. Maar in deze tijd weet
bijna niemand dat meer. Families en vrienden komen bij elkaar en hebben
een fijne tijd samen.

Ik kan me vorig jaar nog herinneren...

Het was groot feest met een mooi gedekte tafel, heerlijke gerechten, fruit,
noten en chocolade, gebak en drankjes. Ook de versieringen maakten het
extra feestelijk. Maar weet je, Ik was niet uitgenodigd. Ik was wel de
eregast, maar men was vergeten Mij een uitnodiging te sturen. Het feest
was ter ere van Mij, maar Ik was er niet bij. Terwijl Ik er zo graag bij had
willen zijn.

Om je de waarheid te zeggen verbaasde het Me niet, want al de vorige
jaren vond Ik de deur gesloten. Omdat Ik niet was uitgenodigd, besloot Ik
stilletjes naar binnen te gaan en in een hoekje naar het feest te kijken.
Iedereen was aan het drinken, men vertelde elkaar moppen en ze lachten
overal om. Ze hadden het geweldig.

Tot overmaat van ramp kwam er een dikke man in een rood pak binnen;
hij had een lange, witte baard. Hij riep maar steeds HO HO HO en hij leek
dronken. Hij ging op een stoel zitten en alle kinderen kwamen aangerend
alsof het feest voor hem was.

Om middernacht omhelsde iedereen elkaar. Ik stak Mijn armen wijd uit en
wachtte tot iemand Mij zou omhelzen... maar niemand dacht eraan.

Toen gingen ze pakjes uitdelen en Ik keek of er een pakje voor Mij bij was,
maar nee! Hoe zou jij je voelen als je jarig was en iedereen kreeg een
cadeautje behalve jij? Toen begreep Ik dat Ik niet welkom was en ging
stilletjes weg.

Wat zou Ik het fijn vinden als je Mij de komende kerst mee liet vieren. Dat
Ik mee mocht delen in het feit dat Ik 2000 jaar geleden geboren werd om
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voor jou te sterven aan het kruis, zodat jij mag leven. Mijn enige wens
voor deze kerst is: dat jij dit gelooft met heel je hart.

Ik zal je wat vertellen... Ik ben Zelf een feest aan het voorbereiden, een
feest zoals geen mens kan bedenken. Ik ben bezig uitnodigingen te
schrijven en nu is er ook een uitnodiging voor jou bij.

Ik zal je naam schrijven met gouden letters in een groot gastenboek.
Alleen diegenen die in dat boek staan mogen binnenkomen en mee
feesten. Diegenen, die Mijn uitnodiging niet aannemen, laat Ik buiten
staan. Bereid je voor, want als alles klaar is, begint het feest. Ik houd van
je.

Jezus

[ N &

e e Pastoraat
//F/ Omzien \*t\
naar elkaar:
datdoeje

'  samen! ¥ Hier volgt het wel en wee van de gemeente.
\\ / Jan Kwint heeft een weekje in het ziekenhuis

A Beste allen,

gelegen. De laatste weken leek het erop dat Jan
weer terug bij af was. Het was voor hem erg
schrikken. De penicilline is waarschijnlijk de
boosdoener. Hij krijgt nu cortisone en knapt
daar heel goed van op. Inmiddels mag Jan weer thuis zijn. Jan, we wensen
jou van harte beterschap toe. Een lieve groet vanuit de gemeente. We
bidden voor jou.
Op de valreep hoorden we dat Martha Wever haar pols heeft gebroken. We
hopen dat het niet te veel ongemak geeft, dat je pols voorspoedig mag
genezen en dat er geen complicaties bij zullen komen.
We leven ook mee met Fred van den Heuvel. De omstandigheden blijven
moeilijk, maar na de bloedtransfusie gelukkig weer iets beter. We vragen u
allen om als gemeente Fred en Heleen op te dragen aan onze hemelse
Vader. Dat Hij ze kracht en liefde mag geven.

Namens het pastoraal team,

Maria, Hilda en Petra.

Als er hulp nodig is of als iemand graag een gesprek wil: een belletje
mwensen ag altijd!

Hartelijke groet,

Maria Hop,

Tel. +31 6 482 371 41




Nieuwsbrief ‘De Hoeksteen’, jaargang 5
nummer 6 — december 2023

Gebed om moed

Ik vraag U niet om vreugde en geluk,
hoewel ’k ernaar verlang met heel mijn wezen.
Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk,

en er zijn wonden, die nooit meer genezen,
ik tracht te zeggen: wat Gij doet is goed —
maar geef mij toch een heel klein beetje moed!

Ik vraag niet om een leven zonder strijd:
de vrede is het waard, ervoor te vechten.
Als in mijn hart maar groeit de zekerheid
dat ’k mij door alles meer aan U ga hechten.
Want als ik bij U ben is alles goed —
maar geef mij toch een heel klein beetje moed!

Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag
waarom Gij déze weg mij hebt gewezen;
mijn denken is verward en elke dag
brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen.
En toch geloof ik: Gij maakt alles goed —
maar geeg mij alstublieft een beetje moed!

Nel Benschop

Verjaardagen

Deze maand zijn de volgende gemeenteleden jarig:

17 dec. Suze van der Lee
18 dec. Tim Hop

20 dec. Dick Windhoud
23 dec. Bert Bosveld

28 dec. Jan Broere

29 dec. Jan Fokker

Allemaal een fijne dag en Gods zegen over jullie nieuwe
levensjaar toegewenst.

De redactie
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Ik ben dankbaar
door diepe beproevingen heen

Een diagnose van een ernstige ziekte die telkens weer de kop
opsteekt, een volwassen zoon verliezen aan de dood, leven met
een vrouw die aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Hoe houdt
dominee Arie van der Veer het vol? Wat houdt hem op de been?
Heeft hij nog hoop? Zou hij veel bidden of is hij vooral blij dat er
voor hem gebeden wordt?

Bid, bedank en bewonder; woorden die iedereen weleens
gebruikt. Maar welke betekenis hebben ze eigenlijk in iemands
leven? Jurjen ten Brinke gaat in deze aflevering van Bid,
bedank, bewonder in gesprek met de ruim 81- jarige oud-
voorzitter van de EO.

Bid
‘Als ik moet kiezen tussen bid, bedank of bewonder dan ga ik niet

voor de gemakkelijke weg, maar voor dat wat de grootste plek in
mijn leven heeft,” vertelt ds. Arie aan Jurjen.

‘En dat is toch bidden. Bidden door diepe beproevingen heen.
Mijn grootste beproeving is het verlies van onze zoon Peter. Mijn
vrouw Ees is nu dementerend. En elke dag zegt ze tegen mij dat
ze naar Peter wil. Ze bedoelt dan dat ze wil sterven. Dan zeg ik
tegen haar: 'Ik ben er toch nog?’ Maar ze wil liever naar Peter.
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Als God haar zou wegnemen, vind ik dat goed, omdat ze dan
eindelijk vrij is van strijd, verdriet en zorgen.’

Bedank

‘Ik ben God dankbaar, maar ik ben ook veel mensen dankbaar.
Als ik mijn leven overzie, dan heb ik eigenlijk redenen genoeg om
heel erg dankbaar te zijn. Maar het is wel door diepe
beproevingen heen. Ik ben — als je het vergelijkt met de zee —
door golven heen gekomen. Maar het waren wel hoge golven. En
dat viel niet altijd mee. Maar ik zit hier, ik praat, ik doe, ik werk.
Ik ben een dankbaar mens.’

Bewonder

‘Ik bewonder God steeds meer, omdat ik steeds minder van Hem
begrijp. God is door de jaren heen eigenlijk steeds groter
geworden. De slogan van de EO was jarenlang 'dichtbij God en
dicht bij mensen'. En dat betekent niet 'dicht bij God en bepaalde
mensen', maar bij 'alle mensen.’ En dat hoop ik tot mijn laatste
snik te mogen verkondigen.’

vit: EO-Visie

Licht, Aarde, Lucht en Water

Dank U voor licht en aarde, voor lucht en water

- de elementen, waarvan wij leven. Zonlicht zette U aan onze hemel.
Wij zien onze kinderen in haar stralen spelen.

Maar ontferm U, Heer, ook over kinderen in schaduwen

gevangen, beroofd van de sprankeling van de jeugd.

Verlos ze en plaats ze in Uw bevrijdend licht.

Aarde legde U onder onze voeten.

Van haar vruchten leven we in overvloed.

Maar ontferm U, Heer, ook over mensen in nood,
hongerend in een verscheurd en verwoest land.

Schenk hun het brood des levens, mede uit onze handen.

Blauwe luchten kleurde U boven ons.

Vrolijk laten we onze vliegers op naar hoge hoogten.
Maar ontferm U, Heer, ook over plaatsen waar ademen
gevaarlijk is, waar longen snakken naar een pure lucht.
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Veeg dit kwaad terzijde met het waaien van Uw Geest.
Sloten, rivieren, de zee - ze werden door Uw hand gevuld.
Onze dorst lessen wij met bekers gezond helder water.

Maar ontferm U, Heer, over mensen voor wie dorst en dood,
droogte en gebrek de dagelijkse vijanden zijn.

Giet daar Uw leven brengend water uit en les de dorst van hun
hart.

Ik dank U voor licht en aarde, voor lucht en water,

voor de zegeningen die U ons hebt toevertrouwd.

Maar scherp ons oog en hart ook voor die andere wereld,

die niet alleen Uw wereld, maar vooral ook de 6nze is.

Tekst: Alfred C. Bronswijk;
uit: Bijbelse dagboek-kalender

Activiteiten
Rooster december

Datum tijd wat waar

Woe. 6 11.00-12.00 uur Bijbelinspiratie-uur kerkzaal
Woe. 13 11.00-12.00 uur Bijbelinspiratie-uur kerkzaal
Vrij. 15  11.00 uur Wandeling Los Angeles

13.00-1600 uur Kerstdiner Franks restaurant

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de
kerkzaal. Onder leiding van de predikant
worden er verschillende
onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent
van harte welkom mee te denken en om mee te
praten!
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De pen is doorgegeven aan.....

Paul en Rina van der Laan

De pen is deze maand aan mij doorgegeven. Een vertrouwd gevoel, want
ik schrijf graag. Wie ik ben? Paul van der Laan, een jongen uit de
Amsterdamse Jordaan. Geboren in een Rooms-katholiek gezin van twaalf
kinderen. Als elfde telg heb ik weinig gemerkt van de armoede waarin ik
opgroeide. Naarmate ik ouder werd, gingen steeds meer broers en zussen
werken en kwam er zelfs vlees op tafel.

Toen ik 22 jaar was kwam ik bewust tot geloof en werd ik een volgeling
van Jezus Christus. Dat betekende een radicale ommekeer in mijn leven.
Iedereen moest dit evangelie horen en ik besloot mijn leven aan die
roeping te wijden. Op de Bijbelschool ontmoette ik Rina De Munck een
jonge vrouw uit Belgié&, bij wie schoonheid en klasse om voorrang streden.
Ik werd tot over mijn oren verliefd op haar en na enig aandringen zij ook
op mij. We zijn in 1978 getrouwd onder het motto "Samen voor Jezus".
We zijn gezegend met twee prachtige
kinderen: onze zoon Timon geboren in 1980
in Mechelen, Belgié, en onze dochter Natasja
geboren in 1982 in Amersfoort.

Het leven is sindsdien voor ons beiden een
groot avontuur geweest. We hebben in vier
verschillende landen gewoond. Zelf mocht ik
achtereenvolgens dienen als docent en
directeur op de Centrale Pinkster
Bijbelschool, eindredacteur bij de
Evangelische Omroep, professor op
Southeastern University in Florida, V.S.

Inmiddels heb ik acht boeken geschreven.
Samen zijn Rina en ik begonnen als kinderevangelisten en jeugdleiders,
later hebben wij de Evangelie Gemeente Houten gesticht en geleid.
Nog altijd heeft het mijn hart om op creatieve wijze het evangelie te
verkondigen en beschouw ik het als een groot voorrecht om voor te gaan
in de prediking. De Bijbel toegankelijk maken en praktische handvatten
afgeven is mijn passie.
Daarom zien Rina en ik er nu al naar uit om jullie als predikantenechtpaar
te mogen dienen in 2024. Tegen die tijd schrijf ik wel iets meer over ons.

Paul en Rina van der Laan
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Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter
Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail:_hildavdmheen@ solcon.nl

Diaconie/Diaken:
Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:
Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72
E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:
Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Namens de kerkenraad:
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@ solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12
E-mail: pkoelewijn@hotmail.com
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Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden

Beheerder website: Stieneke de Vries

Financién

Het rekeningnummer van de kerk is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en

Guardamar.

Het rekeningnummer van de

diaconie is: Iban ES87 2100 6225

1102 0003 6163 - BIC code is

CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica
Holandesa en Guardamar. s
Onze kerk is ingeschreven in het
ANBIregister in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te
Eindhoven onder nummer
825430628, waardoor donaties en
giften aan onze kerk fiscaal
aftrekbaar zijn in Nederland.

?U’S‘?”Or

emburgo 65

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar Il

Calle Conjunto Gema Il no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

Buzon de Correos
Skandinavian paradise
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Reformas Vitemar 9

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL
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