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Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura '‘De Hoeksteen’

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angelos, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja

i.

De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Gerry de Vries

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL
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Op het moment dat deze Nieuwsbrief de deur

uitgaat, is er een einde gekomen aan de bediening van ds. Henk
Blankespoor in onze gemeente.

Ik veronderstel dat ik namens heel veel gemeenteleden schrijf dat we drie
prachtige, gezegende maanden achter de rug hebben. Wat hebben we
genoten van zijn enthousiaste, inhoudsvolle preken. Vooral de zes preken
tijdens de lijdenstijd met elk een eigen thema - een preek in het klein
zoals hij het zelf noemde - hebben denk ik velen niet alleen aan het
denken gezet, maar ook nieuwe inzichten gegeven in de Bijbel.

Twee mei vertrekt hij weer en we wensen hem een goede reis toe en we
hopen dat ook hij kan terugzien op een gezegende tijd bij ons.

Beste gemeente,

En dag later arriveert ds. Gerry de Vries. Zij zal drie maanden in ons
midden verblijven en we hopen dat dit ook een gezegende tijd zal zijn.

Ook kunnen we terugzien op een goede en harmonieuze
ledenvergadering, mede dankzij onze voorzitter Tim Hop. Het valt echt
niet altijd mee om alle schaapjes van de kudde te leiden en de neuzen in
€én richting te krijgen. Dank ook aan Carla van den Born voor haar
perfecte bewerking van de financién. Wat een werk heeft ze hier aan
gehad en het zag er zo goed uit dat er niet één vraag om nadere
toelichting is ingediend.

We hopen dat Carla het nu wat rustiger krijgt. Alles staat nu op de rit en
laten we hopen dat dat zo blijft.

Twee kerkelijke feesten hebben we nog in het vooruitzicht:
Hemelvaartsdag en Pinksteren. Daarna gaan we de zgn. ‘feestloze tijd’ in.
Dat is onder andere te zien aan de kleur van het groene kleed dat weer
over de tafel komt te liggen en dat daar zal blijven tot de eerste zondag
van Advent.

Even nog maar niet aan denken!

Een goede meimaand toegewenst.

Hartelijke groeten,
Anneke Nijhof
redactie
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. Mededelingen van de
"; A kerkenraad

Van de voorzitter
Beste gemeente,

Het is inmiddels alweer mei en blikken we even terug op de afgelopen drie
maanden waarin Ds. Henk Blankespoor ons voorging. Persoonlijk kan ik
zeggen enorm te hebben genoten van de woorden die je tot de gemeente
sprak. Woorden waar je in het dagelijkse leven iets mee kan. Maar ook je
bewogenheid met de gemeente en kerkenraad was overweldigend. Toen
wij als kerkenraad aan je vroegen of je weer terug wilde komen
antwoordde je ook direct met een: ja! In 2025, zo de Here wil, kom je
zelfs voor vijf maanden. Dat is geweldig, want we hebben al gesproken
om dan een Alpha Cursus te gaan geven. Dat zou op geestelijk gebied een
enorme toevoeging zijn. Henk, heel erg bedankt voor de afgelopen tijd.

Ook kijk ik nog even terug op de gemeentevergadering, die erg goed
verlopen is. Een ieder bedankt voor uw aanwezigheid.

Inmiddels heeft Hilda Windhoud al deelgenomen aan de
kerkenraadsvergadering. We zijn erg blij met je aanwezigheid en je
enthousiaste deelname. We wensen jou een gezegende tijd en vooral
Gods onmisbare zegen.

Verder willen we Gerry de Vries welkom heten, die ons de komende drie
maanden weer wil dienen. Gerry is niet geheel onbekend in de gemeente.
Gerry, ook jou wensen wij een gezegende tijd toe.

Ook zijn wij dankbaar dat we een groei in de gemeente zien. Steeds meer
nieuwe mensen komen de diensten bezoeken. We mochten zelfs in de
rustige periode 82 mensen tellen. Dat is best bijzonder in deze tijd. We
zijn daar dankbaar voor, maar ook voor de mensen die zich daarvoor
inzetten om te flyeren en de kerk te promoten.

Dan de nieuwbouw. Nog steeds heb ik geen antwoord vanuit de
plaatselijke gemeente gekregen voor een vergunning. Maar ook komt er
vanuit de kerkelijke gemeente twijfel of we dit wel moeten doen. Gezien
de groei zou het al snel te klein zijn, maar er zijn ook mensen die zich
afvragen of investeren in iets wat niet op eigen grond staat, wel
verstandig is.
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We zullen ons dan ook blijven beraden en de gemeente op de hoogte
brengen als er meer nieuws is.

Dan heb ik nog een mededeling van huishoudelijke aard. Als er mensen
ziek zijn, geef dit alstublieft door aan de mensen van het pastorale team:
pastoraal ouderling Hilda Windhoud en pastoraal medewerkers Maria Hop
en Petra Koelewijn. De telefoonnummers staan in de Hoeksteen App of in
de Nieuwsbrief. Waarom deze melding? Soms gaat het via allerlei
omwegen en komt het niet bij de juiste personen terecht. Of mensen
worden opgegeven door anderen waar soms geen prijs op wordt gesteld;
natuurlijk met de allerbeste bedoelingen. Het pastoraal team neemt dan
zelf contact op met de desbetreffende personen.

Dat was het dan weer. Ik wens u allen een gezegende tijd toe.

Tim Hop

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering,
gehouden op 17 april 2023

1. Er is nog steeds geen vergunning afgegeven om te bouwen op de plek
die we vooralsnog hebben uitgekozen bij Los Angeles. Dat zal toch eerst
moeten gebeuren voordat we als kerkenraad én gemeente definitieve
beslissingen kunnen gaan nemen.

. Aan Dick Windhoud zal worden gevraagd of hij huismeester wil worden
voor de periode dat Jan Broere in Nederland zit. Dick kan dan de andere
helft van het jaar voor zijn rekening nemen. Aan Wout Koelewijn zal
worden gevraagd of hij reserve-huismeester wil worden voor het geval
dat beide huismeesters weg zijn. De kerkenraad acht het verstandig om
hen aan te stellen omdat zij grote delen van het jaar aanwezig zijn in
Spanje.

. Besloten wordt dat we in de huidige kerklocatie het Heilig Avondmaal
blijven vieren zoals we dat de laatste tijd hebben gedaan. In deze
situatie is het niet handig om het lopend te doen.

. Carla is bereid vicevoorzitter van de kerkenraad te worden en wordt
derhalve daarvoor aangesteld.

. Op verzoek van de kerkenraad heeft Henk Blankespoor toegestemd om
DV januari 2025 voor 5 maanden naar Spanje komen. In deze periode
zal zo mogelijk een Alpha Cursus worden gehouden.

Het is heel fijn dat er vanuit de gemeente geluiden komen dat er de
laatste tijd goede predikanten voorgaan.

6.Met Pinksteren zullen we een doelcollecte houden voor Trans World
Radio. Gijs en Gretha zullen hier via de Nieuwsbrief bekendheid aan
geven en de diaconie zal de collecte verdubbelen.

Anneke Nijhof, scriba
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Kerkelijke stand

De kerkenraad kan met vreugde meedelen dat Jos en Marylise Vanhoutte
weer lid zijn worden van onze gemeente.

Jos en Marylise, hartelijk welkom, we zijn er blij mee!

Dan heten we nog vijf leden hartelijk welkom: Klaas, Jaimy en Mateo Bout
en Evert en Maria Vermeulen. Ook voor jullie allen geldt: welkom in onze
gemeente en we hopen dat jullie je hier snel thuis zullen voelen.

Bericht van Jos Vanhoutte

Afgelopen maanden was een moeilijke tijd voor mij en mijn vrouw
Marylise Vanhoutte. De periode van mijn herstel, het dienen van de
gemeente vielen mij soms zwaar. Ik voelde mij enorm verantwoordelijk
voor de gemeente. Als ik de tekst uit Hebreeén 13 vers 17 neem, waar
staat: ‘Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij
waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij
dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor
u geen nut.’

Vooral dat ‘zuchtend’ was het voor mij geworden. Het werd te zwaar.
Maar u kent mij. Dan ren ik volledig weg en zoek het elders. Van dat
laatste heb ik enorm veel spijt en dat wil ik vooral aan u allen op deze
wijze meedelen. Het is nergens volmaakt en alles loopt niet altijd zoals ik
het wil.

Ik heb u allen gemist. Ik kijk achteraf terug naar een mooie tijd in de
kerkenraad met ups en downs. Maar ik heb gevraagd of ik weer terug
mocht komen in de gemeente, want ik voelde mij als de verloren zoon,
maar werd weer ontvangen in Zijn armen.

Daarom nogmaals aan u allen, mijn oprechte excuus voor mijn soms
scherpe woorden en het wegrennen. En dankbaar voor de hartelijke
ontvangst terug in de gemeente ‘De Hoeksteen’.

Jos Vanhoutte

Agenda mei 2023

3 mei Wegens wisseling predikanten: geen bijbelinspiratie-uur
15 mei Kerkenraadsvergadering
17 mei Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur
18 mei Hemelvaartsdag
24 mei Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur
28 mei Pinksteren
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Pinksteren - Zendingsfeest

‘De Geest spreekt alle talen’

De zendingsopdracht in het Matthels evangelie
heeft Trans World Radio in praktijk gebracht.
Zij zijn een internationale Christelijke radio-
organisatie. Het is de missie van TWR om
mensen dichtbij en ver weg te bereiken met
Gods goede nieuws. We lezen in het evangelie
een indrukwekkende opsomming van
nationaliteiten en vele talen.

TWR zendt uit vanuit 14 landen via de korte
golf en ook via lokale radiostations, kabel,
satelliet en internet. Zo worden miljoenen
mensen bereikt met het Evangelie in hun eigen
taal in 160 landen. Dit werk wordt volledig
gefinancierd door giften. Vanzelfsprekend zijn
die zeer welkom en daar willen wij samen
graag aan bijdragen en roepen u op mee te
doen. De diaconie-collecte zal daarom met Pinksteren voor TWR bestemd
zijn en door de diaconie verdubbeld worden.
Ook vragen wij u dit met uw gebed te ondersteunen.
Hartelijk dank.

In vuur en vlam zet ons de Geest:

Vers 8:

De aarde is ons toevertrouwd,

God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt

en metterdaad zijn woord vertaalt.
Vers 9:

Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd

uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

Lied 197 uit Weerklank van ds. A.F. Troost
Gijs en Gretha van de Kolk,
diakenen
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Collecte-opbrengsten van maart - april 2023

Datum  Aanwezigen 1¢ Collecte kerk 2¢ Collecte diaconie
71 152.25 € 131.87
62 119.67 89.37
55 116.99 74.15
53 144.41 108.85
52 142.44 100.75
63 152.15 123.40
72 212.50 129.84
64 171.40 98.80
55 149.67 111.48
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Niet zonder toekomst

Wel word ik ouder, steeds ouder,

wel krimpen mijn mogelijkheden,

wordt mijn wereld kleiner en kleiner.
Maar ook groter, steeds groter.
Hoger en hoger, dieper en dieper.
Steeds meer geschiedenis -

met mensen, geliefden, vrienden,
geschiedenis met deze aarde.

O God,

steeds meer geschiedenis met U.

Niet zonder toekomst ben ik.

Hans Bouma
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Van de bijna vertrokken
predikant.

Haraka, Haraka, Haina Baraka

Nu ik dit schrijf ligt de afscheidsdienst van 30 april nog véér ons, maar dat
verandert niets aan het feit: De drie maanden dat ik bij u mocht zijn,
leken wel drie weken, ze zijn omgevlogen! Zoiets als het gevoel dat Jakob
had in Genesis 29:20, maar ik zat toch echt niet op Rachel te wachten....
De enige plausibele verklaring is, dat de Heer ons zo rijk heeft gezegend,
dat je de tijd (bijna) zou vergeten. Daar ben ik heel dankbaar voor. Het
moet gezegd dat de liefde en gastvrijheid van de gemeente hier, daar ook
enorm toe heeft bijgedragen.

Er zijn genoeg momenten geweest dat ik met alle uitnodigingen die er
kwamen, af en toe toch ook wel een beetje ‘bijremde’, anders werd er
helemaal nooit meer in de pastorie gegeten.

Het was een voorrecht het Woord onder jullie te zaaien!

In zo’'n periode heb je als pastor natuurlijk ook deel aan het wel en wee
van de kerk die je dient. Dat deed me dikwijls denken aan wat de mensen
in Kenia zeggen: ‘Gebundelde takken kun je niet breken’. Heel in het
bijzonder kon je dat horen wanneer de gemeente zong en zien als we
elkaar ‘s zondags de vrede van de Levende Heer wensten.

Waarvoor je altijd tijd tekort komt is de zielszorg. Ik had zo graag nog
zoveel meer willen kunnen doen, maar ik bid dat de aandacht die er
geweest is, vrucht mag dragen. Te knielen(al dan niet letterlijk) bij de
talloze noden die er nu eenmaal onder ons zijn, maakt je klein omdat wij
mensen ons zo machteloos weten, maar wij hebben een grote en heerlijke
God. Henri Nouwen heeft eens gezegd: ‘Bidden is je eigen hart de plaats
laten zijn, waar Gods tranen en de tranen van Gods kinderen
samensmelten tot tranen van hoop’.

Daarom heeft de dienst der gebeden ook een wezenlijke plaats in de
eredienst, als we tenminste oog hebben voor wat er om ons heen gaande
is in Israél, de wereld en bijvoorbeeld de lijdende Kerk. Een christen uit
een land waar veel vervolging is, Pakistan, merkte op een conferentie op:
‘God laat ons lijden om jullie, westerse christenen, te leren wat radicaal
geloven is’. Dat behoort tot de thema’s die we hier onder het Spaanse
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zonnetje vooral niet dienen te vergeten! Ik hoop maar dat die uitdaging
door alles heen ook overgekomen is.

Waar ik deze tijd speciaal enthousiast over ben geworden zijn de
bouwplannen, die overigens al langer spelen en steeds maar niet schijnen
te mogen gelukken. Toch zou het wel eens kunnen zijn dat de ‘gemeente
Guardamar’ wat dat betreft langzaam maar zeker een beslissende fase
ingaat, alleen moet je geen haast hebben. Dat moet je trouwens nooit,
zegt Jesaja (28:16 in de NBG-vertaling van 1951): 'Hij die gelooft, haast
niet’.

De spreuk die boven dit voorlopig laatste stukje van mij voor de
Nieuwsbrief staat, heb ik geleerd van een Zweedse zendeling in Tanzania.
Het is Swahili en betekent: ‘Haasten, haasten, daarin is geen zegen’. Wij
zouden zeggen: haastige spoed is zelden goed!

De tijd vliegt inderdaad, maar als we rustig verder gaan in het plan dat de
Here God allang heeft klaar liggen, ook voor onze kerk, zullen we nog
eens verbaasd zijn.

Ik hoop van harte dat mee te maken.

Ds. Henk Blankespoor

Van de nieuwe predikant

Dienstbaar

Binnenkort mag ik opnieuw drie maanden in

jullie midden zijn. Dat ervaar ik als een groot

voorrecht. Daartoe geroepen door onze Heer.

Geroepen ook om jullie opnieuw of voor het

eerst te ontmoeten en dienstbaar te zijn aan God en Zijn gemeente in
Torrevieja. Natuurlijk ging de roep naar mij uit via de kerkenraad, God
gebruikt immers mensen. Geroepen om God als Eerste te dienen en van
daaruit jullie.

Blijdschap en dankbaarheid zetten bij mij de toon bij het werken in de
gemeente. Dankbaar vooral dat ik nog steeds de blijde, goede boodschap
mag uitdragen in de zondagse diensten, in de pastorale bediening en in
het leven van alle dag.
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Mijn verlangen gaat uit naar een goede, fijne tijd met elkaar onder de
zegen van onze Heer. De woorden van onderstaand gebed van Franciscus
van Assisi vertolken mijn verlangen:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. ( Franciscus van
Assisi (1181-1226))

Tot spoedig, shalom!
Gerry de Vries

P
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4 Omzien
naar elkaar: Pastoraat
dat doe je
samen!

Namens het pastoraat noemen we hier de
namen van de zieken.

We beginnen met Lilian Jansen. Ze heeft een flinke longontsteking gehad
en is nog erg zwak.
Over 4 weken moet ze ook nog geopereerd worden aan haar hand,
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en laten we bidden dat ze dan weer zover aangesterkt mag zijn dat de
operatie door mag gaan en voorspoedig zal verlopen.

Bram de Smidt kreeg na allerlei onderzoeken medicatie. Ook voor hem
hopen we dat hij snel weer de oude mag zijn.

Fred en Heleen zijn weer in Spanje. Fred gaat gelukkig weer vooruit onder
de Spaanse zon en de knie-operatie van Heleen is goed gelukt. Veel
beterschap samen.

Jan Kwint bezoekt, evenals Fred en Heleen, zondags weer de kerk. Door
zijn COPD gaat het nog wat moeizaam, maar het moet goedkomen op zo’n
mooie plek aan de zee.

Anneke Nijhof is ook geopereerd aan haar hand en Henk heeft sinds de
laatste Nieuwsbrief alweer twee chemokuren achter de rug. De moeheid
slaat steeds harder toe en Henk vraagt zich af hoelang hij dit nog kan
volhouden.

Hopend en biddend, dat alle herstel, (ook voor zieken die hier nu niet zijn
genoemd) voorspoedig mag gaan!

We mogen alles in Zijn handen leggen en bidden om genezing en kracht!
Hij zorgt voor ons!

Met hartelijke groet,
Petra Koelewijn
Tel: 0031 6 270 187 81

Verjaardagen

De jarigen van deze maand zijn:

9 mei Ineke Sieders
10 mei Lilian Jansen
30 mei Hans ter veen

Deze maand zijn het er niet veel, maar
het kan niet altijd feest zijn.
Bovengenoemde personen wensen we
Gods zegen toe voor het komende jaar.

De redactie
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Activiteiten

De cantorij

Wegens vertrek van Bram de Smidt naar
Nederland is geen cantorij tot half
september.

Inspiratie bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de
kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden
er verschillende onderwerpen /bijbelgedeeltes
behandeld. U bent van harte welkom om mee te
denken en om mee te praten!

De pen is doorgegeven aan...

Hilda Windhoud

Hoi kerk vrienden.

Mij is gevraagd iets over mijzelf te vertellen.

Mijn naam is Hilda Windhoud-Beukers.

Geboren op Eemdijk, gemeente Bunschoten, 09-08-1960 in een gezin van
5 kinderen waarvan ik de derde ben.

Toen ik 18 was kreeg ik verkering met mijn 1ste man waarmee ik bijna 33
jaar gelukkig mee was getrouwd en 4 kinderen kreeg en ik heb nu 12
kleinkinderen.
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Toen ik 32 was is mijn vader overleden aan een hersentumor, op 61 jarige

leeftijd.

Toen was ik heel boos op God, want mijn vader deed zoveel goeds in zijn

leven, dat ik het niet kon begrijpen.

Maar gelukkig, na een maand of drie pakte ik de draad weer op en ging

ook weer naar de kerk met mijn gezin.

Ik ben opgegroeid in gereformeerd vrijgemaakt gezin en ben daar tot op

heden nog lid van in Nederland.

Het fijne is dat deze kerk ook met zijn tijd is meegegaan en wij niet met

hoedjes en lange rokken naar de kerk hoeven.

Ik heb vanaf mijn 14e jaar overal gewerkt en vanaf mijn 20ste in een

bedrijf met bruiloften en partijen.

Op mijn 32ste werd ik geveld door een grote hernia en kon mijn werk niet

meer voortzetten.

Ik ben met mijn 13 jaar jongere broertje een bedrijfje gestart in de

kleding. In dat bedrijf werken nu drie kinderen van mij en mijn broer en

schoonzus, die mede-eigenaar zijn.

Als alles voor de wind gaat en je kinderen zijn gezond denk je wel eens,

wanneer zijn wij aan de beurt?

Nou, die dag kwam op 6 maart 2013. Mijn lieve man stapte op de fiets om

naar het werk te gaan, kwam nog een keer extra naar boven voor een kus

en omhelzing, zei onder aan de trap: ‘Dag lieverd, dag schat,” om vijf
minuten later met een hartstilstand van zijn fiets te vallen op 54-jarige
leeftijd.

Nu zal iedereen denken: ‘Je was vast wel boos op God, net als toen je

vader overleed.

Maar nee, de engelen stonden om ons heen, doordat er veel voor ons

werd gebeden. Wat een ervaring voor mij en mijn kinderen.

Natuurlijk veel tranen en verdriet, maar mijn geloof kon niet meer stuk.
Het alleen-zijn vond ik heel moeilijk. Ik
heb God gebeden om een lieve man. Daar
had ik heel veel wensen bij. Ik kreeg die
lieve man, maar alles waar ik hog meer om
had gevraagd, kreeg ik niet.

Ik wilde een makkelijke weg, maar kreeg
een moeilijke, maar ook een mooie!

Mijn man Dick, waar ik in 2014 mee ben
getrouwd en die geen connectie had met
het geloof, zit vanaf 2017 elke zondag in
de kerk waar hij ook het Woord mag horen
en de zegen mee krijgt.

God heeft met ons allemaal een plan en
Zijn plannen falen niet, dat is mijn
vertrouwen.

In 2017 hebben wij een appartement
gekocht in Punta Prima, vlak bij Torrevieja,

16
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waar wij heerlijk op vakantie gingen en zo ook wel eens naar de kerk in
Guardamar.

Door de Corona bleven wij daar die winter drie maanden en hadden het zo
naar onze zin, dat wij naar een huis met tuin zijn gaan zoeken, omdat
Dick graag wat tuiniert en rommelt om het huis.

Dat hebben we gevonden in Quesada en daar wonen wij nu twee jaar met
veel plezier.

We gaan om de 2/3 maanden een week naar Nederland voor de kinderen
en kleinkinderen en af en toe komen zij ook naar Spanje, wat nog leuker
is.

Vanaf afgelopen zondag ben ik jullie ouderling voor het pastoraat, waar ik
mij helemaal voor in zal inzetten.

Mijn wens is dat wij ooit een eigen kerk zullen hebben en wij elk jaar
mogen groeien naar een grotere gemeente.

Hoe mooi is het dat wij eigenlijk hier in Spanje een gemeente hebben met
vele richtingen en elkaar respecteren, uit wat voor richting wij ook komen.
En wij komen allemaal voor dat ene doel!

Met zijn allen op naar die grote dag!

Veel liefs ,

Hilda Windhoud-Beukers
Avenida Costa Azul 48
Quesada.

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. +31 6 223 923 66

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter
Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 6 333 064 41
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Ouderling/Pastoraat
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail:_hildavdmheen@ solcon.nl
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Diaconie/Diaken:
Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:
Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72
E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:
Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@ solcon.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12
E-mail:_pkoelewijn@hotmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financién

Het rekeningnummer van de kerk is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Het rekeningnummer van de diaconie is: Iban ES87 2100 6225 1102
0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in
Nederland.
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Adressen

Pastorie
Urbanizacion Benimar I

Calle Conjunto Gema Il no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal
Los Angeles

Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@iggds.nl of
scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl
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