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Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura '‘De Hoeksteen’

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angelos, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja

i.

De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Henk Blankespoor
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- Van de redactie

Beste gemeente,

We zijn weer terug in Nederland na een heerlijk verblijf in Spanje. Hier
hadden we helemaal niet meer op gerekend en het is dan ook heel
spontaan geregeld dankzij de bijstand van mijn broer Taco en schoonzus
Ineke. Dank jullie wel voor alle hartelijkheid en meeleven richting Henk op
de zondag dat hij aanwezig kon zijn bij de kerkdienst. Het heeft hem (en
ook mij) heel veel goeds gedaan.

Dank ook aan ds. Henk Blankespoor die bij zijn bezoek aan ons, ons zo
heeft bemoedigd door woord en gebed.

Inmiddels hebben we de ledenvergadering achter de rug. Met 33 van de
34 stemmen (1 stem was ongeldig) is Hilda Windhoud-Beukers gekozen
tot ouderling/pastoraat. De kerkenraad is hier heel blij mee, mede om het
feit dat Hilda een groot gedeelte van het jaar in Spanje verblijft.

De bevestiging van Hilda zal plaatsvinden op zondag 16 april, waarbij ook
de meerderheid van de kerkenraad aanwezig zal zijn. We wensen haar
een gezegende, vruchtbare tijd toe bij de bediening van haar ambt.

Volgens de berichten die ik mocht ontvangen is de Israéllezing van ds.
Kees Kant heel interessant geweest. Op deze manier krijg je een heel
andere kijk op dat wat er overal via de media over Israél wordt
geschreven. Wellicht gaan we er een vervolg aan geven.

Nog twee Nieuwsbrieven, mei en juni en dan heb ik even rust. Even geen
geregel, geen kopij hoeven opvragen bij de kerkeraadsleden en andere
zaken. Ik zie er echt naar uit, want het is toch elke maand weer een hele
klus om alles weer rond te krijgen.

Tot de volgende Nieuwsbrief van mei.

Anneke Nijhof
redactie
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Mededelingen van de kerkenraad

™ " Van de voorzitter
&L 50

N e o) Beste gemeente,
£ A Op het moment dat ik dit schrijf is het

; nog voor de gemeentevergadering. Hier
kijken we naar uit, om de gemeente op
de hoogte te brengen van de

bouwplannen. Natuurlijk zijn we daar al ruimschoots mee bezig geweest.
Zo heb ik mijn eigen aannemer erbij gehaald, die al meer dan 35 jaar in
Spanje bouwt. Ik heb van hem goede adviezen gekregen. We gaan dan
ook uiterst zorgvuldig om met dit plan. En we laten ons goed informeren
wat betreft constructief- en vergunning technisch. Ook de prijs is niet
geheel onbelangrijk. We zullen de gemeente bij elke stap op de hoogte
houden, want als we het doen, doen we het samen.

Het is verder een heerlijke tijd in Spanje en ben ook blij nu een langere
tijd hier te zijn. Ook de Israéllezing van dominee Kant was erg
interessant. Er liggen dan ook plannen om dit voort te zetten naar een
lezing, waar meerdere onderwerpen aan bod komen. Het voorstel is om er
dan een mooie dag van te maken, met lunch enz. We hopen dit nog een
keer te organiseren wanneer de agenda’s dit toelaten, maar het wordt
zeker vervolgd.

En dan komt de Pasen eraan. We kijken er naar uit en daar wil ik ook mee
afsluiten.

Op weg naar Pasen. Jezus is gevangen genomen, gemarteld en
gegeseld. Nu loopt Hij over de ‘Via Dolorosa’ (een straat in
Jeruzalem) met een zwaar houten kruis op zijn schouder. Hij werd
vernederd en verlaten door iedereen. Hij was alleen en misschien
was dat wel het ergste van allemaal. Ik krijg tranen in mijn ogen
als ik daaraan denk. Maar misschien denk jij wel: en dat lijden van
tegenwoordig dan? De martelingen die er plaatsvinden? Ja, dat
klopt, er is veel lijden. Ik heb daar ook geen antwoord op. Wel
weet ik dat ik mede daarom geloof. Ik geloof dat er een einde aan
al dat lijden komt omdat Hij voor ons gestorven is. Hij houdt zo
veel van ons en ooit zullen we het begrijpen.

Houd vol!

Uw voorzitter

Tim Hop
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden
op maandag 20 maart 2023.

Alle kerkenraadsleden, op Gijs van de Kolk na, zijn aanwezig.

1. Er is bij Jos Vanhoutte navraag gedaan over de zaken die door de
kerkenraadsleden moeten worden overgenomen. De melding van de
predikant in ‘De Week’ zal door de scriba worden overgenomen. Ria
v.d. Plas zorgt voor het regelen van etentjes en ook legt zij de data
en tijden vast bij Enzo als we door de week gebruik willen maken van
de kerkzaal. Ook het gebruik van de zaal op Goede Vrijdag is door
haar vastgelegd. Dank je wel Ria, voor je meedenken en je
medewerking.

. Tim heeft met Enzo gesproken over het lawaai tijdens de kerkdienst.
Die heeft beloofd er rekening mee te houden. Helaas kunnen we niets
doen aan de herrie van de papegaaien.

. De agenda voor de ledenvergadering wordt doorgenomen. Er zijn
geen vragen binnengekomen over de financién. Ook op de
kandidaatstelling van Hilda Windhoud heeft niemand gereageerd. We
hopen op een grote opkomst en een rustige, constructieve
vergadering.

. De bouwplannen. Er zal aan nog een aannemer worden gevraagd om
een prijs op te geven voor het gehele bouwplaatje en te vragen bij de
gemeente naar vergunninbgen voor het bouwen en of we hier mogen
kerken.

Ook vragen we ons af wat er gebeurt als Enzo zijn bedrijf zou gaan
verkopen. Kunnen we dan blijven zitten, want de grond wordt nooit
eigendom van de kerk. En zijn we echt af van het lawaai van buiten?
De kerkenraad blijft bij het voornemen om te kijken naar een goede
locatie. Of het gebeurt hier of we moeten toch nog verder kijken. Het
Zzou mooi zijn als we zo snel mogelijk weg zouden kunnen gaan uit de
huidige zaal. De geluidshinder is te groot. Eén en ander zal duidelijk
moeten worden op de ledenvergadering.

. Door het wegvallen van Jos Vanhoutte zal er in een volgende
vergadering een vicevoorzitter moeten worden aangewezen binnen
de kerkenraad.

. Er zal extra aandacht worden besteed aan de inspiratie-ochtend van
5 april en aan de dienst op Goede Vrijdag, 7 april om half elf d.m.v.
de kanselafkondigingen op zondag 26 maart en zondag 2 april.

Anneke Nijhof
scriba
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Agenda voor de maand april

5 april -

7 april -

9 april -
12 april -
16 april -

17 april -
19 april -

26 april -

30 april -

Tijdens de inspiratieochtend op woensdag 5 april zal ds.
Henk Blankespoor een PowerPoint laten zien: een nieuwe
lijdensweek?

Goede Vrijdag: om 10.30 uur zal er een korte, ingetogen
dienst worden gehouden, waarbij ook het Heilig
Avondmaal zal worden bediend. Er wordt dan
geencollecte gehouden.

Paasmorgen. Dit wordt een extra blijde dienst omdat de
Heer WAARLIJK IS OPGESTAAN!

Repetitie cantorij om 10.00 uur en aansluitend het
bijbelinspiratie-uur om 11.00 uur.

Bevestiging van Hilda Windhoud-Beukers in het ambt
van ouderling/pastoraat.

Kerkenraadsvergadering.

Repetitie cantorij om 10.00 uur en aansluitend het
bijbelinspiratie-uur om 11.00 uur.

Repetitie cantorij om 10.00 uur en aansluitend het
bijbelinspiratie-uur om 11.00 uur.

Afscheidsdienst ds. Henk Blankespoor

Kerkelijke stand

Klaziena van Diermen heeft zich aangemeld als gastlid.

Ook hebben Willie en Henk de Graaf zich aangemeld als lid.

We hopen dat jullie een gezegende tijd in onze gemeente hebben en we
heten jullie alle drie van harte welkom.

Helaas hebben wij van Jos en Marylise Vanhoutte-Gamby afscheid moeten
nemen doordat zij hun lidmaatschap hebben opgezegd. Wij wensen hen
het beste toe voor de toekomst.

Anneke Nijhof
scriba
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@ Van de predikant

DE KRACHT VAN DE PAASJUBEL

Als u deze Nieuwsbrief leest is de veertigdagentijd (bijna) ten einde. Wij
sluiten de lijdensweek zelf af met een sobere Avondmaalsviering, die de
opmaat mag zijn voor de vreugde van de dienst op paasmorgen. In de
liturgie van die dienst komt een jubelkreet voor waar ik u graag iets over
wil vertellen.

Dit is een waargebeurd verhaal uit de tijd, toen alle landen van Oost-
Europa nog opgesloten zaten achter wat Churchill eens dat vreselijke
IJzeren Gordijn heeft genoemd.

In een klein armelijk dorpje ver weg in het oosten van Sovjet Rusland
bracht de politiek commissaris van de Communistische Partij een bezoek,
waarbij alle bewoners waren verplicht een lezing bij te wonen, die maar
liefst twee uur zou duren. Jong en oud kwamen, niet omdat ze het zo
graag wilden, maar omdat het moest. ‘Vadertje’ Stalin, die trouwens nog
meer bloed vergoten heeft dan Hitler, hield het Rusland van die dagen in
een onontkoombare wurggreep.

Wat dat betreft is er nog niet veel veranderd daar. Het onderwerp van de
bijeenkomst kon iedereen gemakkelijk raden: de zegeningen van de
heilstaat van het socialistische Utopia dankzij de Waarheid van het
onovertroffen communisme.

Keurig gestoken in het maatkostuum uit de partijwinkel in Moskou veegde
de communistische spreker de vloer aan met de godsdienst in het
algemeen en het christendom in het bijzonder. Ook hun kapelletje zou
gesloten worden, misschien dat er nog een museum van gemaakt kon
worden voor de babushka's (omaatjes), want geloven was nu eenmaal
niet meer van deze tijd. Veel kerken waren al omgetoverd in nuttige
fabrieken. En passant werd de oude priester van de Orthodoxe Kerk, die
op de achterste rij zat, uitgemaakt voor rotte vis en een

gevaarlijke profiteur.

Overtuigd van zijn eigen gelijk en de onweerlegbare kracht van zijn
argumenten ging de spreker onvermoeibaar door tot zijn tijd om was en
het gehoor bijna in slaap gevallen. Maar hij wilde zeker ook nog wel
gelegenheid geven om vragen te stellen over de Nieuwe Tijd die
aangebroken was. Niemand stak natuurlijk zijn hand op, de schrik zat er
goed in.

‘Niemand?’, vroeg hij nog een keer om het publiek te imponeren en verder
in verlegenheid te brengen.

Dat had hij beter niet kunnen doen, want opeens ging de oude priester in
de achterste rij staan en vroeg of hij kort iets mocht zeggen. Wel, dat kon

8
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dan maar op voorwaarde, dat het niet langer zou duren dan twee minuten
en de communist pakte gelijk zijn gouden horloge, konden ze dat hier ook
eens zien.

‘Dat hoeft niet, ik kan het wel in dertig seconden’ was het zachte
antwoord.

De spreker ging glimlachend zitten en zag hoe de oude man naar voren
slofte. Over de tachtig en vergrijsd in de dienst van de Heer. Hij

kende ieder van de aanwezigen, had hun families bezocht toen ze geboren
waren. Ze waren door hem gedoopt en getrouwd. Hij had hun grootouders
en soms ook al hun ouders begraven. Zelf was hij op sterven na dood, als
je blies zou hij omvallen.

Eindelijk bij het podium gekomen, keerde de oude man zich met een ruk
om en riep met het gezicht naar de zaal met alle adem die hij nog bezat,
de paasjubel die alle orthodoxen uit hun hoofd (en vooral hun hart)
kennen:

‘HALLELUJAH, CHRISTUS IS VERREZEN!'

Als één man stond de menigte op, niemand uitgezonderd en

schreeuwde het antwoord uit: ‘DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!
HALLELUJAH!'

Gelukkig was er een zijdeur waardoor de commissaris met vuurrood hoofd
stilletjes kon wegglippen om bij zijn limousine met chauffeur te komen.
Vrolijk Pasen!

ds. Henk Blankespoor

De ganzenkerk

Er was eens een gemeente van gezellige ganzen, die samen woonden op
een mooi omheind boerenerf, waar het eten erg goed was, waardoor ze
eerlijk gezegd, ook wel wat dik waren geworden.

Ze vlogen allang niet meer en hadden daar ook niet zo’n behoefte aan.
Het was een hoop soesa en waarom zou je eigenlijk? Op de boerderij was
alles gemakkelijk voorhanden wat je nodig had

Eens in de week hielden ze kerk en dan kwam de ganzen-dominee langs.
Die kon geweldig goed preken. Hij had het dan altijd over heel vroeger,
toen alle ganzen nog vlogen.

‘Hoog in de lucht is onze oorsprong en bestemming’, zei hij dan met
trillende stem, ‘heerlijk vrij, kunnen jullie je dat voorstellen? En dan de
grote trek eens per jaar, als we met z’'n allen naar verre oorden viogen.
Wat een leven! En wat kan een ware gans daar toch heimwee naar
hebben. Maar tja, die tijd is nu eenmaal voorbij
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Menige gans pinkte een traantje weg van verlangen naar die lang
vervlogen tijden. Terwijl ze de kerk uit waggelden, snaterden ze naar
elkaar ‘Wat een fantastische boodschap had hij vanmorgen weer, onze
ganzen-dominee. We zijn toch maar bevoorrecht met zo’'n schitterende
analyse, wijsheid en levenservaring. En dan die prachtige woordkeus enz.
enz.’

Maar op een zondag, toen ze samen na de dienst knus ganzenkoffie
slurpten, gebeurde er iets raars. Terwijl zij met z'n allen stonden te praten
en nagenieten, zagen ze de hele tijd een gans heen en weer rennen, alsof
hij aan het joggen was, runnen en klapwieken met z'n vleugels. Ze
kenden hem allemaal heel goed, hij was gewoon één van hen, maar altijd
wel een wat vreemde vogel geweest, een beetje zweverig type.

Ze durfden natuurlijk niets te zeggen of te vragen, daar waren ze veel te
beleefd voor. Maar onder elkaar hadden ze het er des te meer over.

‘Wat een drukte en overdreven gedoe, zeg. Zou het een bevlieging zijn?
Een gans moet wel met beide poten stevig op de grond blijven staan!’
Maar die vreemde snuiter ging dat iedere keer na de kerkdienst doen. Hij
wilde zeker opvallen, kwam thuis vast aandacht tekort. Hij nam niet eens
de tijd meer om na te praten over de magnifieke preken van de ganzen-
dominee. En toen begon hij ook al doordeweeks met zijn oefeningen; het
moest niet nog gekker worden. Hij viel er gewoon van af, het ging niet
goed met die jongen, hoor. Wat een fanatiekeling. Soms kwam hij al een
beetje van de grond, het was nog gevaarlijk ook, zeg. Onverantwoord.
Moesten ze niet ingrijpen?

En op een dag is gebeurd waar ze al bang e ol

voor waren. Na nota bene misschien wel S ik S

de beste preek ooit van de dominee over

hoe fijn het wel moet zijn, daar zo hoog in

de lucht. Toen ze hem volkomen terecht

aan het ophemelen waren - want zo mooi

had hij het nog nooit onder woorden

gebracht - gluurden ze vanuit een ooghoek

naar die merkwaardige atleet. Ja hoor, hij

is weer bezig met zijn vreemde capriolen

en aan het trainen alsof er niets anders in

een ganzenleven is. Maar vandaag ging het toch net even anders dan ze
gewend waren. Hij neemt maar een korte aanloop en slaat nu zijn
vleugels helemaal uit. En los is hij. Warempel, niet te geloven, daar gaat
hij, hoger en hoger de lucht in. Hun ganzenbekjes vallen open van
verbazing.

Wie langs de boerderij kwam op die dag, hoorde toen één grote diepe

Naar Kierkegaard, Lukas 11:28
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V\\ /N
ff‘zOmzien\ Pastoraat

naar elkaar:
datdoeje | Beste kerkfamilie.
samen! J

Hierbij het wel en wee van onze zieken.

Bram de Smith voelde zich niet helemaal goed.
En is voor onderzoek naar het ziekenhuis
gegaan. Hij bleek een vergroot hart te hebben.
Bram knapte na onderzoek niet echt op. En is weer voor onderzoek naar
het ziekenhuis gegaan. Bram heeft een MRI-scan gehad. A.s. vrijdag krijgt
hij uitslag. Een spannende tijd! Mogen we allen bidden voor Bram en
Elske. Voor een positieve uitslag. (zie nabericht)
Een heel mooi bericht kregen we van Fred van den Heuvel. Zaterdag
vliegen Fred en Heleen terug naar Spanje. We wensen ze hierbij een hele
goede en mooie vlucht toe en veilige aankomst. Freds behandeling wordt
overgedragen aan het ziekenhuis in Torrevieja.
Wees in geen ding bezorgd. Vertrouw op de Here uw God.
Ook mooi nieuws van Jan kwint. Hij mocht 3 weken geleden naar Spanje
terugkeren. Wat hebben we een mooie vliucht gehad en hoe is alles goed
verlopen. Het gaat nu naar omstandigheden heel goed met Jan. Hij mag
lekker weer genieten in Spanje. En de Spaanse zon doet hem heel goed.
Laat onze dankbaarheid uitgaan naar onze Hemelse Vader.
Ook zijn we dankbaar dat Henk en Anneke in Spanje waren. Het was
spannend om te gaan voor Henk. Maar wat is het allemaal wonder wel
gegaan. Ze hebben mogen genieten van de Spaanse zon, van elkaar en
van Annekes broer en schoonzus. Zoals jullie in de dienst hebben gehoord
heeft Henk de ziekenzalving ontvangen
van Henk Blankespoor, in aanwezigheid
van twee ouderlingen. Henk heeft
daarbij ook gezegd: ‘Mocht je geen
beterschap ontvangen, dan krijg je in
ieder geval de zekerheid dat je een kind
van God bent.’
En die zekerheid heeft hij ervaren.
Tot slot wensen we jullie allen veel
gezondheid toe
en hele mooie, gezegende Paasdagen.

Namens het pastoraal team,
Maria Hop. +31 6 482 371 41.
Bel gerust als jullie hulp nodig hebben.

Hartelijke groet, Maria Hop
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Nabericht:

Jan Kwint is gediagnosticeerd op COPD (vroeger astma genoemd).
Bram de Smidt heeft inmiddels tot grote opluchting van hen beiden te
horen gekregen dat de klachten in hoofdzaak te wijten zijn aan een
vitaminegebrek, waaraan nu gewerkt wordt.

Verjaardagen

De jarigen in april zijn:

15 april - Elske Haveman

20 april - Ria de Bruijne

20 april - Matys van Genderen
25 april -— Abram de Haan

26 april = Rina van der Laan
28 april — José Lindhout

29 april - Jan Brussaard

Vanuit de redactie een gezellige dag en
een gezond nieuw levensjaar
toegewenst onder de hoede van de
Heer.

Activiteiten

De cantorij

Elke woensdag om 10.00 uur komen wij
bij elkaar als cantorij. Wij gaan samen
weer een bijdrage leveren aan onze
erediensten.

Dus lieve mensen: KUN JE NOG ZINGEN,
ZING DAN MEE!

Jullie cantor,

Bram de Smidt
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Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de
kerkzaal. Onder leiding van de predikant
worden er verschillende
onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U
bent van harte welkom om mee te denken en
om mee te praten!

De pen is doorgegeven aan...

Gerry de Vries

Door Anneke Nijhof werd ik gevraagd om deze maand de

rubriek ‘De pen is doorgegeven

aan...’ te verzorgen.

Velen van u kennen me als

kwartaalpredikant in deze gemeente. En dan

denk je: Wat kan ik nog vertellen, ze weten

toch wie ik ben? Misschien leuk voor u om iets

te vertellen over mijn achtergrond.

Het levenslicht zag ik in het Drentse veendorp

Tweede Exloérmond. Hier woonden ook de

ouders van mijn ouders. Ik ben de

eerstgeborene uit het huwelijk van mijn vader

en moeder. Mijn vader en moeder waren

buurjongen- en meisje. Ze zochten het dus

dichtbij huis. Vader ontwikkelde zich via
avondstudies en had een aantal goedlopende verzekeringskantoren in o.a.
Stadskanaal en in de eigen woonplaats. Mijn moeder bestierde samen met
de nodige hulpen het huishouden. Op financieel vlak hadden we het heel
goed, dit zeker in vergelijking met vele dorpsgenoten. Na mij kwamen nog
twee zussen en acht broers. Een groot gezin dus, dat veel
organisatietalent vergde van mijn ouders.
Hoe ervaarde ik dat grote gezin? Zeker als oudste kind vond ik het niet
altijd leuk in deze omstandigheden op te groeien. Er was weinig aandacht
voor elk kind apart en als oudste werd je vaak medeverantwoordelijk
geacht voor je zusjes en broertjes. Natuurlijk leverde het ook veel
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gezelligheid op. Iedereen was altijd welkom en mijn moeder had altijd wel
genoeg eten voor een extra mond of monden. Thuis speelden we veel
gezelschapsspelen, zelfs de dorpsdokter schoof op zondagmiddag aan
vanwege de gezelligheid.

Mijn ouders voedden ons op met het christelijke geloof. Ze waren lid van
de Baptistengemeente. Ze waren in mijn optiek, voor die tijd,
ruimdenkend aangaande andere geloofsgemeenschappen. Ze keken over
kerkmuren heen. Mijn vader richtte in de jaren vijftig een interkerkelijke
zondagsschool op samen met een hervormd gemeentelid. Het
interkerkelijke is me van jongs af meegegeven. Het geloof en gemeente
speelde zeker een beduidende rol in onze opvoeding. Ik ben mijn ouders
dankbaar dat ze me daarin hebben grootgebracht. Heel bewust koos ik op
veertienjarige leeftijd Jezus te willen volgen.

Hoe zo’'n kind was ik? Een verlegen meisje. Ook een kind dat goed kon
leren. Thuis kroop ik graag weg bij de kolenkachel met een boek. Nog
steeds een grote hobby van me: lezen. Ook herinner ik me dat ik dol was
om iets te organiseren voor andere kinderen. We hadden een grote tuin,
dan bouwde ik bijv. met grote lakens een circustent en maakte
voorstellingen voor kinderen of bouwde speeltuintjes. Wat ik ook geweldig
vond: zelf vliegers maken en daarmee vliegeren op het naastgelegen
stoppelveld. Poppen hadden niet mijn interesse.

Na mijn middelbareschooltijd werkte ik vervolgens bij pa op kantoor,
daarna op een accountantskantoor en nadien als loonadministrateur bij
een grote kousenfabriek in Emmen. In mijn jeugd stond de kerk heel
centraal en daarmee ook het jeugdwerk binnen de kerk. We hadden een
fantastische jeugdgroep. Daar maakte je vriendschappen, soms zelfs voor
het leven. Daar had je plezier met elkaar. We hadden vanuit de
jeugdgroep kampeerweken, volleybaltoernooien, uitwisseling met andere
jeugdgroepen en u begrijpt zo ontstonden vele huwelijken. Een
fantastische tijd.

Uit de verkering met mijn buurjongen vloeide een huwelijk voort. We
gingen in Emmen wonen. Door te trouwen stopte mijn werk automatisch.
Dat lot was je als vrouw nu eenmaal beschoren. Ons huwelijk werd
bekroond met een dochter. Naast zorg voor de dochter pakte ik allerlei
studies op die me interesseerden. Ik zal u alle cursussen besparen, het
waren er vele. In een persoonlijk gesprek wil ik u daar best meer van
vertellen, dat voert nu te ver.

Na een hele nare, verdrietige periode in mijn leven en ik alleen verder
moest zonder partner ontstond er toch een verlangen in me om me meer
te verdiepen in geloof en leven via een theologische studie. Dat heeft
uiteindelijk geresulteerd in het afgestudeerd zijn als pastoraal werker/
godsdienst/maatschappijleerdocent. Tijdens dat hele traject, ondertussen
gaf ik les op middelbare scholen, ontstond het verlangen om de
gemeenten te gaan dienen. Ik volgde een interkerkelijk opleiding bij het
NBI in Bosch en Duin en studeerde daar af als pastoraal/kerkelijk werker.
De jaren daarna een deeltijdopleiding bij het Baptistenseminarium voor de
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vakken Baptistica e.a. en daarnaast allerlei bijscholingen op dit gebied:
0.a. tot interim-predikant. Uiteindelijk afgestudeerd als predikant binnen
de Baptistenunie. Binnen deze gemeenschap werd ik algemeen
beroepbaar gesteld voor de gemeenten.

Naast het docentschap werkte ik als interim-predikant. Bijna elke week
mocht ik tot de dag van vandaag met grote regelmaat voorgaan in
kerkdiensten in zowel Baptistengemeenten als binnen de PKN en
natuurlijk sinds mijn pensionering binnen de gemeenten in Spanje. Heel
dankbaar en blij ben ik met de mogelijkheden die mij geboden zijn. Het is
zo geweldig als je jouw gaven en talenten mag inzetten in dienst van de
Heer en Zijn kerk.

Momenteel heb ik net een werkzame periode achter de rug als pastoraal
werker binnen de PKN in Emmen. Voorts ben ik raadslid van de eigen
gemeente en mag daarin het pastoraal team begeleiden als voorzitter en
het werk daarin codrdineren. Binnen de IPNZE functioneer ik als
bestuurslid. Genoeg goede zaken dus om mee bezig te zijn en die mijn
aandacht vragen. Nog geen tijd om achter de orchideeén te zitten dus.
Dankbaar dat ik de energie en de gezondheid heb om dit alles te mogen
doen tot opbouw van Gods koninkrijk.

Inmiddels is mijn gezin uitgebreid met een schoonzoon en drie
kleinkinderen. We hebben het zeer goed met elkaar. Dankbaar ben ik voor
het rijke en zinvolle leven dat mij geschonken is.

Ik zie uit naar de ontmoeting met u allen. Shalom!

Gerry de Vries

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. +31 6 223 923 66

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling:
Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 6 333 064 41
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling (per 16 april 2023)
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@ solcon.nl
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Diaconie/Diaken:
Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94
E-mail: diaconie@igagds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:
Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72
E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:
Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@ solcon.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12
E-mail: pkoelewijn@hotmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financién

Het rekeningnummer van de kerk is: IBAN ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Het rekeningnummer van de diaconie is: IBAN ES87 2100 6225 1102
0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in
Nederland.
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Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar |l

Calle Conjunto Gema Il no. 4,
Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034)
865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of
predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angelos
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
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E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL
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